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Vrijheid in herdenken

Harry van de Beek is geboren op 29 november 1915 in Roermond.

Voor de oorlog was hij actief binnen de Jonge Wacht afdeling van de Kapel in 't Zand bij
Roermond. De Jonge Wacht was één van de jeugdorganisatie van de Katholieke kerk. De
Jonge Wacht was niet aangesloten bij de Nationale Padvindersraad of onderdeel van de
Katholieke Verkenners. Pater Bleys is als aalmoezenier betrokken bij deze jeugdorganisatie
en is pater in het klooster van de Kapel in 't Zand.

Bleys was zeer actief op vele fronten tijdens de oorlog in het verzet en betrok vele jonge
mensen hierbij. Hij was een van de oprichters van de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp
aan Onderduikers) in zijn woonplaats Roermond (in Limburg Limburgse
Onderduikorganisatie genoemd). Tijdens de oorlog was ook Harry actief in het verzet. Zo
zorgde hij voor de verspreiding van het illegale krantje Oranje Post. Deze krant werd
uitgegeven tussen september 1940 en mei 1942. Het stencilen gebeurde na enige
verhuizingen bij J. Simroelink in zijn vrijwel onvindbaar zomerhuisje in de bossen achter de
St. Servaasberg. De Oranje Post ging voor een klein deel als officieel dienststuk naar de
plaatsen van bestemming. Een politieploeg onder leiding van W. Jole te Roermond
deponeerde 's nachts huis aan huis exemplaren in de brievenbussen. Harry van de Beek en
J.W. Roumen deden hier aan mee. Ook werden exemplaren neergelegd bij de ingangen der
Staatsmijnen

Op een gegeven moment dook Harry onder. In juli 1944 was er veel bedrijvigheid vanuit
Duitse zijde in Midden Limburg. De verzetsgroep Albrecht was onder andere actief met het
verzamelen van inlichtingen. De in Maasniel woonachtige P.L.E.M.-medewerker ir. E.H.G.
Moors ontpopte zich als de actiefste en vindingrijkste agent van Albrecht in Limburg. Hij
zorgde er onder meer voor dat het P.L.E.M.-telefoonnet niet alleen aan het particuliere net
van de Zuid-Limburgse mijnen werd gekoppeld, maar ook aan dat van de Noord-Brabantse
P.N.E.M. Hij was er ook in geslaagd met hulp van P.T.T.-technici de telefoongesprekken van
de civiele autoriteiten in Roermond af te luisteren. Onafgebroken werd door onderduikers
zoals P.W. van Helvoort en Harry van de Beek gepost bij een telefoontoestel. Ze werden
geassisteerd door enkele verpleegsters die de gegevens bij de vier of vijf luisterposten
afhaalden. Het was een tijdrovende bezigheid en leverde naar verhouding weinig op. De
civiele autoriteiten waren niet bij militaire aangelegenheden betrokken en de militairen
maakten hoofdzakelijk gebruik van andere communicatiemiddelen. Harry overleeft de oorlog.

Op 30 augustus 1945 verzamelt een groep oud-Jonge Wachters zich bij het graf van Pater
Bleijs. Pater Bleijs is 15 dagen eerder overleden, en bij zijn graf wordt besloten om, nu de
oorlog voor, bij is, weer te starten met bijeenkomsten. Men besluit dit te doen onder de viag
van de Katholieke Verkenners. Ter ere van hun verzetsheld zal de nieuwe groep zijn naam
krijgen, en zo wordt uiteindelijk op 15 februari 1946 de Pater Bleijsgroep opgericht. De groep
gaat uiteindelijk uit drie troepen bestaan. Frans Munnicks wordt hopman van groep 1, Harry
van de Beek van groep 2 en Sjra Naus van groep 3. Harry blijft niet lang in functie want in de




Kapelgids van 1 juni 1946 staat vermeld dat tijdens een bijeenkomst in mei Jan Lamboo, Sjra
Naus en Frans Munnicks door commissaris J. Laan als hopman van de Pater Bleysgroep I, Il
en lll worden geinstalleerd. Naast de Welpen en Verkenners wordt er ook hog een Stam
opgericht. Deze Lodewijkstam — vernoemd naar de verzetsnaam van Bleijs — komt in 1954 in
het nieuws nadat ze het Verkennersrecord voor de langste touwbrug verbreken.

Harry is overleden op 19 februari 1995 in Roermond.

Meer informatie

Geschiedenis - Scouting Pater Bleijsgroep
Pater Bleijsgroep - Scoutpedia.nl (scoutwiki.orq)
Het verborgen front 11 hl11.pdf

Het verborgen front 12 h12 1.pdf
Groep-Albrecht — geni.com

Winkel De Vries_Ondergrondse Pers 1940-1945.pdf
Openarch Harry van de Beek

100 jaar Scouting in Roermond, Peter Willemse
Kapel in 't Zand

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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