
ROLSTOELBEGELEIDING
Om 19.00 uur is er een plechtigheid in De Nieuwe Kerk op de Dam. Dat is voor genodigden.
Daarvan zijn er mensen die slecht ter been zijn of een rolstoel nodig hebben. Wij hebben als
taak om deze mensen dan een rolstoel aan te bieden en ze te begeleiden. 
 
Oefen op de informatiedag 
Je leert iemand in een rolstoel te laten plaatsnemen en gaat oefenen met het duwen van een
rolstoel. 
 
4 mei op de Dam 
15.00 - Met de hele groep van rolstoelbegeleiders krijg je een rondleiding over de Dam. Je
moet weten waar de locaties zijn waar je gedurende de dag mogelijk naartoe moet. 
 
Daarna – Je maakt met de hele groep de rolstoelen in orde en je gaat uitgebreid oefenen. 
 
16.15 – Je hebt een halfuurtje pauze. 
 
16.30 – De hele groep staat voor De Nieuwe Kerk klaar met de rolstoelen. Je wordt
‘gekoppeld’ aan iemand die aangeeft een rolstoel te willen. Je blijft vanaf dat moment bij die
persoon in de rolstoel. Je wacht met die persoon buiten tot je hem of haar om 18.00 uur naar
de aangegeven plaats in De Nieuwe Kerk brengt. 
 
19.00 – De ceremonie in De Nieuwe Kerk begint. Als die is afgelopen, duw je jouw persoon in
de rolstoel naar het Nationaal Monument. 
 
20.00 – twee minuten stilte. Daarna worden de kransen gelegd. Daarna duw je jouw persoon
langs de kransen en vervolgens naar de locatie waar de persoon koffie gaat drinken. 
 
21.45 - Alle scouts en zeekadetten lopen langs de kransen. 
 
22.00 - De hele groep rijdt met de bussen terug naar de marinekazerne. Daar krijg je iets te
drinken en een ‘lunchpakketje’. 
 
23.00 - De bus brengt je terug naar het punt waar je vanochtend bent opgestapt. 
 
Iets voor jou? 
Je moet een rolstoel met een persoon erin kunnen duwen over een terrein dat hobbelig is. Dat
kan best zwaar zijn. Je vindt het leuk om een gesprek te hebben met de persoon in de
rolstoel. Je kunt redelijk zelfstandig een taak uitvoeren. 


