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Scouts in het verzet 

Theo Koenen 

 

 

 

Theodorus Petrus Gerardus (Theo) Koenen is geboren op 10 juli 1927 

in Eindhoven. Hij was de zoon van Peter Johannes Koenen en  

Elisabeth Gramser. Zijn moeder kwam uit Siebengewald, maar werd 

geboren in Mönchengladbach. Haar moeder was textielverkoopster en 

ging regelmatig naar Duitsland, ook toen ze in verwachting was. Theo 

kwam uit een gezin met acht kinderen. Victor (1924), Jo (1926) en Leo 

(1933) waren broers van hem. 

 

Theo was voor de oorlog lid van de katholieke St. Christoffelgroep in Eindhoven. De groep 

was verbonden aan de St. Jorisparochie. Kapelaan Simkes was de aalmoezenier en G. van 

Kraaij was hopman. Ook zijn broer Jo was verkenner. Op 2 april 1941 werd Scouting door de 

bezetter verboden. De verkenners gingen verder onder de Katholieke Jeugd Centrale en 

vormden de Andre de Thaye groep. In plaats van de Scoutingnamen van hopman, vaandrig, 

patrouilleleider en patrouille werden termen gebruikt zoals Baljuw, Schout, Vendel Voorman 

en Teerpoot. Ze kwamen samen in het voormalige troeplokaal van de St. Christoffeltroep op 

de hoek van de Stuiverstraat en Geldropseweg.  

 

Van hopman Van Kraaij kreeg Theo opdrachten om uit te voeren, die de Duitsers niet leuk 

vonden. Hij heeft een keer kabels van de Flak (Fliegerabwehrkanone) bij zandplas de 

IJzeren Man doorgeknipt, opgejut door de hopman van de Verkenners. Zijn broer Leo (1933) 

vertelde na de oorlog:  De Flak bij de IJzeren Man hoorde je bij ons keihard. Je zag dan ook 

de lichtflitsen. Wij stonden op ons plat dak boven de keuken daarnaar te kijken. Een keer 

heb ik gezien dat ze met  de schijnwerpers een vliegtuig vingen. Best griezelig, want dan 

dacht ik toch: “Och erme, die gaan dood”. We hebben ook behoorlijk wat vliegtuigen naar 

beneden zien vallen. 

 

Theo bezorgde het illegale blad Trouw en andere ondergrondse blaadjes waarbij hij de 

bezorgadressen uit zijn hoofd moest leren. In Breda pikte hij een keer een revolver uit een 

jas en verstopte die. Hij haalde meer streken uit. Een keer zei hij tegen zijn broer Leo: “Ga 

eens daar bij die mannen staan, die “Volk en Vaderland” (het weekblad van de NSB) 

verkopen. En dan moet je eens kijken wat ik dadelijk ga doen”. Hij kwam aanlopen en gaf 

een van die mannen een zetje, zodat die achterover viel. En Theo maakte dat ie wegkwam. 

Een keer zou Mussert in Eindhoven komen. De Markt werd daarvoor afgezet. Toen zei Theo: 

“Leo, je moet eens  even aan de overkant gaan staan en heel hard beginnen te huilen. Zijn 

plan was om brutaal de afgezette Markt over te steken. Hij liet zich niet terugsturen, “Want er 

is iets met mijn broertje aan de hand en daar moet ik naar toe”. Allemaal om die NSB-ers uit 

te dagen.’  

 

Er zijn een keer twee politieagenten aan de deur geweest. Die zeiden “Wij zijn toevallig twee 

‘goede’, maar we moeten jullie waarschuwen. Hou je zoon Theo in de gaten”.   
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Tijdens de oorlog had hij een baantje als kantoorklerk bij aannemer Koenen (toevallig 

dezelfde naam) op het vliegveld van Eindhoven. Hij hoorde daar van concrete plannen van 

de Duitsers om Engeland te bombarderen. Dit heeft hij doorgespeeld aan de hopman. Hij 

had de hele oorlog een koninginnespeldje op zijn stropdas behalve toen hij op het vliegveld 

werkte.   

 

Op 19 september 1944 was het in Eindhoven feest. De vorige dag 

was de stad bevrijd en de inwoners stonden langs de straten om 

hun bevrijders in te halen. ’s Avonds verschenen er vliegtuigen van 

de Duitse Luftwaffe boven de stad. Zij bombardeerden Eindhoven. 

Het ging hen om de doorgangsroutes van het Britse legerkorps. In 

twee golven volgde een aanval en overal in de stad ontploften 

munitie- en brandstoftrucks van de bevrijders en vlogen huizen in 

brand. Het gezin Koenen zat achter het huis in de schuilkelder van 

golfplaten, die ze ergens hadden gehaald. Telkens als een bom viel 

dan kwam zand naar beneden gerold, de schuilkelder in. Later 

bleek dat een hele reeks van bommen die dag in een rechte lijn 

gevallen was. Als die lijn een paar graden anders had gelopen, dan 

waren ze er allemaal niet meer geweest. Heel de voorgevel van hun huis en de 

sigarenwinkel lag er uit. Het gezin kon aan de achterkant blijven wonen en ze hebben het 

allemaal overleefd Op de Biesterweg vonden 41 mensen de dood, toen de schuiIkelder waar 

ze zaten een voltreffer kreeg. Theo heeft meegeholpen met de identificatie van de 

slachtoffers, onder wie zijn medeverkenners, Herman Bossewinkel en Fried Rosier. 

Medeverkenner Peter van den Broek kwam elders in de stad om. Meer dan 200 mensen 

kwamen om het leven bij het bombardement en 800 raakten gewond. Bijna 400 woningen 

raakten beschadigd en honderden winkels en cafés lagen in puin. 

 

Direct na de bevrijding in oktober 1944, konden jongens en mannen zich vrijwillig aanmelden 

voor het Nederlandse leger. Zijn broers Victor en Jo hadden een hekel aan Duitsers, dus 

deden ze dat. Theo wilde dat ook, maar mocht niet mee van zijn vader.  

 

Na de oorlog ging Verkennersgroep St. Christoffel 

uit Stratum weer bovengronds door. De foto is 

waarschijnlijk uit 1945 omdat alleen de leiders 

uniformen dragen. De verkenners kregen pas later 

een uniform.  

 

Theo werd  boekhouder en trouwde met Antonia 

(Tonny) Jeannette Theresia van Iersel en ze kregen 

drie kinderen. Hij is overleden op 26 januari 2020 in 

Oirschot. 

 

Meer informatie 

Oorlogsverhalen opgetekend in zorgboerderij de hagelaar 

Theodorus Petrus Gerardus "Theo" Koenen (1927-2020) » Stamboom Bokslag » Genealogie 

Online 

Theodorus Petrus Gerardus Koenen (Eindhoven, 10 juli 1927 - Oirschot, 26 januari 2020) - 

Netwerk Oorlogsbronnen  

https://www.groeiendbest.nl/reader/21046/14795/oorlogsverhalen-opgetekend-in-zorgboerderij-de-hagelaar
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-bokslag/I511002.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-bokslag/I511002.php
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/27c64c98-6cd4-4eda-bd08-59682ab858af
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/27c64c98-6cd4-4eda-bd08-59682ab858af
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Leo Koenen / Brabant / oorlogsherinneringen | Oorlogsherinneringen 

Theodorus Petrus Gerardus (Theo) Koenen ✝ 26 januari 2020 • overlijdensbericht en 

condoleances - Laravel 

Registratie Leonardus Jacobus Gerardus Koenen & Ella Josephina Koenen & Theodorus 

Petrus Gerardus Koenen & Johannes Petrus Koenen & Victor Henricus Koenen & Peter 

Johannes Koenen & Clara Geertruida Koenen & Wilhelm Koenen & Antonius Wilhelmus 

Koenen & Elisabeth Gramser & Petrus Johannes Koenen in 1921 te Eindhoven » Open 

Archieven 

Eindhoven in beeld - Foto detail 

Padvinderij tot 1945 - De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven 

Eindhoven in beeld - Foto detail 

Eindhoven in beeld - Foto detail 

Foto: Theo Koenen poseert in 1948 in het uniform van de verkennersgroep St. Christoffel. 

Eindhoven in beeld - Foto detail 

19 september 1944 Duits bombardement | Stichting 18 September 

Informatie Leo Koenen, februari 2025 

 

    

https://www.oorlogsherinneringen.nl/oorlogsherinneringen/brabant/leo-koenen
https://mensenlinq.nl/overlijdensberichten/theodorus-petrus-gerardus-%28theo%29-koenen-548563
https://mensenlinq.nl/overlijdensberichten/theodorus-petrus-gerardus-%28theo%29-koenen-548563
https://www.openarchieven.nl/rhe:47FA3EAA-3872-4CE1-9B3C-5AC12B0F8529/nl
https://www.openarchieven.nl/rhe:47FA3EAA-3872-4CE1-9B3C-5AC12B0F8529/nl
https://www.openarchieven.nl/rhe:47FA3EAA-3872-4CE1-9B3C-5AC12B0F8529/nl
https://www.openarchieven.nl/rhe:47FA3EAA-3872-4CE1-9B3C-5AC12B0F8529/nl
https://www.openarchieven.nl/rhe:47FA3EAA-3872-4CE1-9B3C-5AC12B0F8529/nl
https://www.eindhoveninbeeld.com/photodetail.php?id=17955
https://eindhoven-encyclopedie.nl/index.php/Padvinderij_tot_1945
https://www.eindhoveninbeeld.com/photodetail.php?id=25049
https://www.eindhoveninbeeld.com/photodetail.php?id=13848
https://www.eindhoveninbeeld.com/photodetail.php?id=52689
https://stichting18september.nl/19-september-1944-duits-bombardement/
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

