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Vrijheid in herdenken

Rudolf (Rudi) Ariaan Kieft is geboren op 8 september 1920 in Heerlen. Hij
was de zoon van Engelbertus Bernardus Kieft en Maria Deutschmann. Hij
had een zusje Theresia Maria Irene (1927).

Het gezin verhuisde in 1922 naar Amsterdam en vervolgens via Almelo,
Amersfoort en Leiden naar Zuilen. In 1936 woonden ze op de Jaffastraat in
Utrecht.

De 1e Katholieke troep in Utrecht werd opgericht op 23 maart 1928 als de 1e Charles de
Foucauldgroep en was een voortzetting van activiteiten op het Bonifatius Lyceum in

Utrecht. Er kwamen twee patrouilles met leerlingen uit de hoogste klassen van het
Bonifatius Lyceum. Er werd begonnen met een voortrekkersstam, later kwam er ook welpen
en verkenners bij. De groep ham deel aan de 5° Wereld Jamboree in Vogelenzang. Tot 1937
was de groep onderdeel van de NPV als groep 8 en ging daarna verder als groep van de
Katholieke Verkenners. Wim was in 1936 verkenner bij deze groep en lid van de Wolven
patrouille. Ruud was in 1936 verkenner bij de Wolvenpatrouille en werd later voortrekker. Hij
was in 1939 waarnemend scoutsleider (vaandrig) bij de katholieke Don Boscogroep. Deze
groep werd in 1929 opgericht.

Aan het begin van de oorlog werkte hij als kantoorbediende
bij Van Gend en Loos. Hij werd actief in het verzet en zat
gedurende 3 jaar ondergedoken, mogelijk in Zevenaar. De
portretfoto is ook genomen in Zevenaar. Rudi was aanwezig
op de bruiloft van Martinus Polman en Anna Stegeman op 28
november 1942 in Zevenaar (op de foto tussen het
bruidspaar in). Martinus en Rudi zijn bevriend geraakt. De 4 )
familie Polman acht het waarschijnlijk dat hij Rudi heeft geholpen bij zijn ondergrondse
activiteiten. Rudi bezorgde onder andere pakjes met bonkaarten, stempels en zegels voor
stamkaarten. Tijdens deze werkzaamheden is hij op het laatste ogenblik gepakt. Hij heeft
waarschijnlijk gevangen gezeten in Fort De Bilt in Utrecht.

Mogelijk stond Rudolf op de lijst van Toteskandidaten, die op 8 maart 1945
zijn gefusilleerd op Fort De Bilt. Dit was een represaillemaatregel waarbij 274
Nederlanders werden geéxecuteerd, waarvan 17 in Fort De Bilt, na de aanslag
op SS-gen. Hans Rauter op 7 maart 1945 bij Woeste Hoeve, Apeldoorn. Het
kan zijn dat Rudi wist te ontsnappen en uiteindelijk in Barneveld werd gesnapt.
Volgens de Barneveldse dodenlijst is Kieft namelijk ten gevolge van een
beschieting op 9 maart 1945 in Barneveld overleden. Omdat zijn naam ook
voorkomt op het monument in Fort de Bilt kan het zijn dat de 'beschieting' in Barneveld is
bijgeschreven op de represaille-doelstellingslijst van Fort De Bilt. Ook op de formulieren van
de Oorlogsgravenstichting staat dat hij is doodgeschoten tijdens de viucht.



https://oorlogsgravenstichting.nl/assets/content/person/0077/0077610/1398715519.jpg

Hij werd op 15 maart 1945 begraven op RK Begraafplaats St Barbera in
Utrecht. Zijn graf is later verplaatst naar het Erehof op de begraafplaats.

Zijn naam staat op het , 'Monument voor
Omgekomen Personeel van Van Gend &
" Loos'in Arnhem.

In 1953 gaf de Charles de Foucauldgroep

een lustrumboek uit waarin zijn naam voorkomt. De Charles de
Foucauld groep is in 1995 opgegaan in de Willem de Zwijgergroep In Utrecht. De oude
groepsnaam is blijven voortbestaan in de Esta-tak van de groep, als de "1e Charles de
Foucauld Estar"

Vlak na de oorlog maken de katholieke scouts in Utrecht
een herdenkingsplaat met daarop de namen van de
omgekomen voortrekkers van Katholieke groepen; Antoon
Bartmann (1925), Loe Berghout (1926), Guus Born (1920),
Hans Freericks (1925), Rudi Kieft (1920), Piet Kousbroek
(1924), Jan Meurs (1918), Jan Schmeink (1922), Dick van
Toor (1918), Jo van Veenendaal (1920) en Joop Wilderbeek
(1926). De plaat heeft een tijd gelegen op de zolder van het
oude districtskantoor van de Katholieke Verkenners in
Utrecht en ligt nu in het museum van regio Drie Rivieren-
Utrecht.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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