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Scouting

Vrijheid in herdenken

"1l Reinier van Gerrevink is geboren op 4 maart 1907 in Apeldoorn. Hij was
. de zoon van Derk Gerrevink (1871-1920) en Willempje Hessing (1880-
1951). Hij had een zus Berendina (Dini) Louise (1909-1985). Hij kwam uit
een invloedrijke Apeldoornse familie van papierfabrikanten. Reinier trad

rond 1925 toe tot het familiebedrijf.

In 1911 werd in Apeldoorn, na een proefkamp een jaar eerder, gestart
met een afdeling van de padvinderij, aangesloten bij de Nederlandse
Padvinders Organisatie. In eerste instantie bestond de afdeling uit 7 troepen. In 1918 kreeg
de groep Kamp Links, onderdeel van de Kroondomeinen, in bruikleen van Koningin
Wilhelmina. Uiteindelijk smolten de troepen in 1920 samen tot groep 1. Reinier was
verkenner bij groep 1. In 1926 werd de stam Het Vlammende Vuur opgerlcht Samen met
Gerrit Kortebein werd Reinier voortrekker bij deze stam. Ze 7
staan op de foto van het derde kamp van de groep naar
Koudekerke (1928). De stam werd in 1930 opgeheven. Door
onenigheid in de groep, werd groep 1 in 1930 niet meer
erkend door de NPV. Het terrein op Kamp Links werd verlaten
en de gebouwen werden verkocht. De niet erkende groep
ging nog tot 1936 door maar veel leden stapten over naar de
nieuw opgerichte groep 1 Stadhouder Willem l1.

Reinier werd vaandrig (scoutsleiding) bij de nieuwe groep en
ontving in december 1931 zijn erkenning. In 1932 nam hij deel
aan de 14¢ Gilwell cursus. Hij stopte als scoutsleiding in 1935.

Hij trouwde op 8 oktober 1935 in Apeldoorn met Johanna (Jo)
Hendrika Egberdina Dijkgraaf (1909-1982). Hij was toen koopman in
oude metalen en afvalstoffen.

Na het verbod op Scouting in april 1942 werden de gebouwen en het
terrein van de groep in gebruik genomen door de Jeugdstorm van de
N.S.B. Gedurende de oorlogsjaren 1941 tot 1944, kwamen de leiders
en leidsters van de groep gewoontegetrouw nog steeds op de
verjaardagen bijeen, maar ook op Sint Joris dag en aan het einde van
het jaar. Daarnaast kwamen de voortrekkers ook nog steeds bijeen
en hielden zelfs een aantal kampen. De verkenners en welpen
kwamen niet meer bijeen.

In de oorlog ging Reinier het verzet in. Reinier verzamelde inlichtingen over Duitse militaire
transporten, langs de weg, per spoor of per schip. Hij zag kans informatie te verkrijgen over
de aard van de werkzaamheden die de Duitse bezetters op de vliegvelden Teuge en Deelen
lieten uitvoeren en ging ook na wat er in Apeldoornse industrieén voor de vijand moest
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worden gedaan. Hij beschikte over een geheime radiozender waarmee
hij zijn informatie aan de Intelligence Service, de Engelse geheime
dienst, kon doorgeven. Behalve voor dit inlichtingenwerk heeft Reinier
van Gerrevink zich eveneens ingezet bij het opsporen en helpen van
geallieerde vliegers die onderdak en verzorging nodig hadden. Ook
verzorgde hij vluchtroutes voor de ondergedoken vliegers naar de
bevrijde gebieden.

In 1943 richtte Meinarda van Terwisga de verzetsgroep de Vrije Groep Narda op. De groep
bood onder meer hulp aan neergeschoten geallieerde vliegtuigbhemanningen, verborg
geheime radiozenders en wapens en verzamelde inlichtingen over vliegvelden en de
spoorwegen. De gewapende tak van de groep overviel distributiekantoren en pleegde
sabotageacties. Reinier sloot zich hierbij aan. Een ander lid van deze groep, Wim Karreman,
was voor de oorlog ook scout in Apeldoorn, bij groep 2 George Williams.

Op 29 september 1944 werd de verzetsgroep verraden
door een van haar eigen leden, Willem I'Ecluse. Hij
stuurde Van Terwisga een briefje, waarin hij liet weten
dat hij haar om 13.00 uur in haar woning wilde
spreken. Daar had de Sicherheitsdienst een val gezet.
De SD vond er wapens en munitie en arresteerde een
groot aantal verzetsmensen. Op 2 oktober werden zes
van hen gefusilleerd op het terrein van de joodse
psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch.
Hetzelfde gebeurde met twee geallieerde vliegers die de groep had ondergebracht bij de
moeder van een van haar leden, Juliana Bitter-van de Noordaa. Hun lichamen werden op
verschillende plaatsen in Apeldoorn achtergelaten met een bordje "Terrorist" om de hals.
Reinier van Gerrevink en Wim Karremans waren 2 van de slachtoffers. Het lichaam van Wim
werd neergelegd aan op de Arnhemseweg, bij de Spoorwegovergang. Reiniers lichaam werd
neergelegd op de Loolaan, hoek Piet Joubertstraat. Van Terwisga werd naar
concentratiekamp Ravensbriick gedeporteerd. Zij overleefde het kamp ondanks vele
ontberingen en martelingen. Mevrouw Bitter werd overgebracht naar kamp Ravensbrick
waar zij op 6 januari 1945 is overleden.

Reinier ligt begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Apeldoorn.
Zijn naam staat op het ‘2 oktober monument’ in Apeldoorn. Na de
oorlog ontving hij postuum het Kruis van Verdienste.

Direct na de oorlog werd de groep opnieuw leven in geblazen. Na de
bevrijding, op zaterdag 21 april 1945, startte de inschrijving van de
nieuwe leden en daar kwamen ruim 250 jongens op af. Toen bleek ook
dat 5 verkenners ontbraken, die waren omgekomen door
oorlogshandelingen van de Duitsers en 1 verkenner die direct na de
bevrijding verongelukte bij een ongeval met een Canadese truck.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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