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Scouting

Vrijheid in herdenken

Pauline Redeke is geboren is geboren op 29 augustus 1904 in Den Helder. Zij was de
dochter van Heinrich Carl Redeke en Julie Laurence (Liesbeth) Hoek. Pauline had Hans
(1908) en David (1911) en een zus Lies (1903).

De broers en zussen Redeke waren actief binnen Scouting. Ook moeder Liesbeth was
Padvindster. Haar gildenaam was lvag (lk Vind Alles Goed). In Den Helder heeft haar
moeder in 1920 een groep waterpadvindsters opgericht. Dit is de huidige Scouting Inka-
groep. Nadat het gezin naar Haarlem verhuisde werd Liesbeth daar Guido.

Pauline werd bij de waterpadvindsters in Den Helder als padvindster geinstalleerd op 12
februari 1921. Ze behaalde haar koorden en werd op 9 april 1924 geinstalleerd als pionier bij
de Haarlemse pioniers van het Nederlands Meisjesgilde.

Pauline gaat in Eindhoven wonen en daar ontmoet ze Andreas (Dré) Wilhelmus Maria
Ausems (1904-1955). Ze trouwen op 29 december 1931 in hun woonplaats Gouda en krijgen
de jaren daarna vier kinderen, drie jongens en een meisje. De jongste zoon verdrinkt in

1941, nog geen 2 jaar oud. Ze wonen in verschillende plaatsen en in 1938 verhuist het gezin
Ausems naar de Jacob Honigstraat 18 in Zaandijk. Dré heeft een nieuwe baan als technisch
beambte bij Fokker op Schiphol.

Vanaf de inval van de Duitsers saboteerde hij daar reparatieopdrachten van de Luftwaffe.
Toen hij ontdekt werd, dook hij onder. Hij was één van de oprichters van de Raad van Verzet
(RVV). In september 1943 besloot de RVV om hem als boodschapper naar Londen te
sturen. Via Spanje bereikte Dré in december 1943 Londen. In Londen werd hij in twee
maanden tijd opgeleid tot agent bij het Bureau Inlichtingen. Hij werd in de nacht van 29
februari op 1 maart 1944 samen met een andere agent in de omgeving van Rijsbergen
gedropt. Hij werkte als verbindingsofficier tussen de Raad van Verzet (RVV) en het Bureau
Inlichtingen (BI) en de Nederlandse regering in Londen. Hij werkte op verschillende plekken
en moest zich regelmatig schuil houden.

Pauline helpt met de opvang en het verbergen van gedropte geheim agenten. Op een
gegeven moment moeten zij en haar man op de vilucht. Dré en Pauline Ausems houden zich
wekenlang schuil, de eerste zwervend door Nederland, de tweede in Goirle. Pauline zat ook
enige tijd ondergedoken in Wormerveer.

Het gezin Ausems overleefde de oorlog.

De hele familie is actief in de oorlog: Zus Lies werd in de oorlog met haar pioniers van de
Spidogroep opgepakt omdat ze illegaal Denkdag vierden. Omdat ze deelnam aan
bijeenkomsten van padvindsters moest ze op de Huishoudschool stoppen. Op een gegeven
moment kwam ze in contact met het verzet. Ze heeft koeriersdiensten verricht voor
verzetsgroepen in Schiedam en Breukelen. Broer Hans gingen varen bij de Koninklijke




Paketvaart Maatschappij in Nederlands Indié. Hij werd in 1942 door de Japanners
geéxecuteerd omdat hij met collega's had geprobeerd hun schip te saboteren om te
voorkomen dat het in handen van de Japanse bezetter viel. David werd huisarts en is actief
in het artsenverzet. Hij wordt opgepakt en komt terecht in Kamp Amersfoort.

Haar man overlijdt in 1955 in Zaandam. Pauline overlijdt omstreeks 1970.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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