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Scouts in het verzet 

Johannes Hoezen 
 

 

 

Johannes Hoezen is geboren op 11 november 1909 in Onstwedde. Hij is de zoon van 

Herman Hoezen en Anna Maria Glasmeyer. Na het overlijden van zijn moeder hertrouwde 

zijn vader en vertrok. Johannes werd daarom grootgebracht door zijn tante. Zijn oom was 

majoor der Rijksveldwacht en brigade-commandant in Assen.   

 

Hij ging naar de lagere school en de HBS in Assen en deel eindexamen in 1928. Hij ging 

naar de S.R.O. I. in kampen voor een militaire opleiding. Na 12 maanden zwaaide hij als 

vaandrig af en had verschillende baantje in Assen tot hij ging werken op het 

districtsarbeidsbureau. Hij kreeg in maart 1937 zijn erkenning als hopman bij Groep 2 in 

Assen en werd in oktober weer uitgeschreven.  

 

In september 1938 trouwde hij in Amsterdam met Ellie van Tholen (Assen, 1915) en ze 

kregen een zoon Peter Erik Johan (1939). Het stel is gescheiden in 1941. In 1938 werd hij na 

zeven jaar, vanuit Assen overgeplaatst naar Sappermeer en in 1941 naar Grijpskerk. Op 1 

januari 1943 werd hij geplaatst op het Arbeidsbureau in Amersfoort.  

 

Op 9 maart 1943 vertrok hij via de Zuidelijke route om als Engelandvaarder Engeland te 

bereiken. Hij had zelf papieren gemaakt op het Arbeidsbureau om per trein door Duitsland te 

kunnen reizen, samen met een tandarts uit Grijpskerk.  De grens met Zwitserland staken ze 

clandestien over. Ze werden opgevangen in werkkampen tot ze mochten vertrekken en via 

Frankrijk en Spanje Gibraltar bereikten. Van daar ging Johannes naar Engeland waar hij op 

28 maart 1944 aankwam. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse 

veiligheidsdienst MI5 en daarna door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de 

Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven. Hij heeft zich daar op 12 mei gemeld. 

 

Johannes werd kunstschilder en is overleden op 26 juni 1970 in Assen 

 

Meer informatie 

Johannes Hoezen (Onstwedde, 11 november 1909 - locatie onbekend, datum onbekend) - 

Netwerk Oorlogsbronnen 

Archief Engelandvaarders - Nationaal Archief 

Johannes Hoezen (1909-1970) » Stamboom Willy Schutte » Genealogie Online 

Registratie » Open Archieven 

Engelandvaarders, 1940-1945 | Nationaal Archief 

Registratie Eltje van Tholen (uit de periode 1920-1940) te Sappemeer » Open Archieven  

Overlijden Johannes Hoezen op 26 juni 1970 te Assen » Open Archieven 

Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 4, 1937, no. 3, 1937 » 1937-03 - 

Pag. 7 | Delpher 

Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 4, 1937, no. 10, 1937 » 1937-10 - 

Pag. 8 | Delpher 

 

https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/85d3188a-8a67-4195-b341-9f6e3f36e5b3
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/85d3188a-8a67-4195-b341-9f6e3f36e5b3
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.09.06/invnr/12039/file/NL-HaNA_2.09.06_12039_0001?viewer=true
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-willy-schutte/I503418.php
https://www.openarchieven.nl/ghn:140388b3-be5a-0c1d-e063-6df0900abf33
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/engelandvaarders-1940-1945
https://www.openarchieven.nl/mgr:d120cb8f-7817-bdc7-d788-1d51459f7437
https://www.openarchieven.nl/dar:b1f43673-8ac8-8da2-24cb-c9e818c65037
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002317003:00007&coll=dts&query=Hoezen&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22waakt%22%29&sortfield=date&rowid=1
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002317003:00007&coll=dts&query=Hoezen&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22waakt%22%29&sortfield=date&rowid=1
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002317009:00008&coll=dts&query=Hoezen&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22waakt%22%29&sortfield=date&rowid=2
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002317009:00008&coll=dts&query=Hoezen&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22waakt%22%29&sortfield=date&rowid=2
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

