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Scouting

Scouts in het verzet

Jan van Rooyen
&

Na de Duitse inval
pleegt hij in 1940 al als
scholier klein verzet. De
vier vrienden Wim
Melissen, Jan van
Rooyen, Ad Nuyten en
Koekoek raakten
betrokken bij het
verspreiden van
brandplaatjes van de koninklijke familie en bij het ontvreemden van wapens van Duitse
militairen. Het verzetswerk ging enige tijd goed, maar begin februari 1941 kreeg Wim vanuit
de Bredase politie de tip dat de Duitsers hem op het spoor waren. Hij moest onmiddellijk
onderduiken en is halsoverkop op weg gegaan naar Engeland.

Op 18 februari 1941 vertrokken Wim Melissen, Jan van Rooyen en Ad Nuyten samen met de
broers Piet en Harry Wertheim vanuit Breda via de zuidelijke route richting Engeland. Eén
van hen vertelde dat ze de Nederlands-Belgische grens konden oversteken dankzij de bij de
Scouting opgedane kennis van kaart- en kompaslezen. Hij had zijn bézardkompas
meegenomen. In Marseille bezochten ze, na een nacht in arrest gezeten te hebben, het
Office Neerlandais en werden ontvangen door dhr. van Lennep. Hij gaf hen de raad naar
Nederland terug te keren en zei ‘hier heb ik niets dan last van jullie.” Ze kregen, behalve 20
francs per dag, geen andere hulp of inlichtingen. Vervolgens ging de groep naar Perpignan
in Zuid-Frankrijk en van daar ging ieder zijn eigen weg.

Jan raakte door alle
tegenslagen erg
teleurgesteld en down en
besloot terug te keren naar
Nederland. Terug in Nederland ging hij inlichtingen te verzamelen voor de Dienst-Wim. Hij
werd verraden en ter dood veroordeeld, maar overleefde de oorlog.

Na de oorlog ging hij wonen in Wassenaar.

Meer informatie

Rodrigues de Miranda / Roozendaal - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument
Engelandvaarders erelijst 1940-1945 - M t/m R (geni.com)
1980-03-SCHAKEL.pdf (museumserver.nl)

Scouts in de oorlog



https://neerlandschverzetsmonument.nl/Rodrigues-de-Miranda-Roozendaal
https://www.geni.com/projects/Engelandvaarders-erelijst-1940-1945-M-t-m-R/4478880
https://deschakel.museumserver.nl/pdfs/1980-03-SCHAKEL.pdf

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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