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Scouting

Vrijheid in herdenken

Johannes (Jan) Siebertus van Hessen werd op 20 mei 1916 in
Wierden geboren. Hij was de oudste van zeven kinderen en groeide
op in een katholiek milieu in het dorp Wierden bij Almelo.

Jan was lid van de
katholieke St. Jan
Baptistgroep in
Wierden. Zijn hele
familie werd lid. In
1934 werd Jan
assistent verkennersleider. Hij krijgt in
augustus 1938 de Gilwell kralen uitgereikt.

Na MULO en HBS-b ging Jan Sociale
geografie) studeren aan de Universiteit van
Amsterdam. Eigenlijk wilde hij liever
geschiedenis studeren, wat niet kon omdat
hij geen Gymnasium had. Vlak voor de
oorlog vervulde hij zijn dienstplicht. Zijn
legeronderdeel werd ingezet bij de
verdediging van Rotterdam.

Na het verbod op Scouting door de bezetter
op 2 april 1941 werd in Aimelo de Sint Joris
congregatie opgericht en onder deze naam gingen de verkenners door. Kerkelijk jeugdwerk
was nl niet door de Duitsers verboden. In 1942 ging de groep op kamp naar Vilsteren bij
Ommen. Daar werd een groepsfoto gemaakt waar Jan opstaat.

Als student kwam hij al in 1940 bij het studentenverzet. Vlak voordat studenten in het
voorjaar van 1943 verplicht een loyaliteitsverklaring aan de bezetter moesten tekenen als ze
wilden doorstuderen, studeerde hij in 1943 af als sociaal geograaf. Hij ging terug naar
Wierden, kreeg een baan bij het Raadgevend Bureau Berenschot in Hengelo en werd actief
in het verzet in Twente. Door verraad viel de leider weg en Jan van Hessen nam ontslag bij
Berenschot om in 1944 de leiding op zich te nemen van de civiele (niet-militaire) tak van het
Twentse verzet. Samen met de leider van de militaire acties voerde hij een strikte scheiding
door tussen civiele en militaire activiteiten. De civiele tak zorgde voor onder meer de geld- en
voedseldistributie en onderduikadressen.

Tijdens de bezetting kregen de verkenners EHBO les van Leo van Egerschot. Hij was iets
ouder dan de jongens en ook actief in het verzet. Omdat hij een EHBO diploma bezat, moest
hij uitrukken bij een luchtalarm. Begin 1945 kreeg elke verkenner van de EHBO groep een




verbandkist en een witte overall. Ze hielden er serieus rekening mee dat er bij de bevrijding
gewonden zouden vallen

Na de bevrijding werd Jan de jongste wethouder in Alimelo, belast met volkshuisvesting en
financién. In die hoedanigheid raakte hij ook betrokken met jeugdzaken en dat betekende het
begin van zijn levenslange gerichtheid op de jeugdsociologie. Hij raakte
na de oorlog betrokken bij de heropvoeding van de jeugd in Duitsland en
had grote belangstelling voor de jeugdcultuur in ons land. Het is met
name aan hem te danken dat de geschiedenis van de Nederlandse
jeugdbeweging en de jeugdcultuur in de twintigste eeuw boven tafel is
gekomen. Hij trouwde met Johanna Maria Constance (Sacha) van
Beugen. Vanaf 1969 was hij hoogleraar in de sociologie aan de
Universiteit van Utrecht.

Jan overleed op 17 november 2006 in Utrecht en werd begraven
op het kerkhof van Onze Lieve Vrouwe van Altijd Durende
Bijstand in Bilthoven.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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