Scouts in het verzet

Jan Kraakman :
-~

Johannes (Jan) Theodorus Maria Kraakman werd geboren op 16 mei 1905 in Akersloot en
groeide op in Wervershoof. Na het doorlopen van de seminaries Hageveld en Warmond
werd hij in 1929 tot priester gewijd. Hij was kapelaan in Langeraar en Amsterdam (De
Posthoorn).

Op 21 september 1940, toen de oorlog
begonnen was, kreeg hij de benoeming tot
kapelaan in de voorname Jacobus de
Meerdere parochie aan de Parkstraat in Den
Haag. Ook daar combineerde hij het
godsdienstleraarschap met het geestelijk
adviseurschap van o.a. een katholieke
actiegroep van jongeren. Hij was daarnaast
aalmoezenier van de St. Jacobustroep. In
het logboek met verslagen van de troepraad
wordt hij genoemd.

In 1941 werd hij algemeen landelijk geestelijk adviseur van de Algemene Rooms-Katholieke
Ambtenarenvereniging (ARKA), van de Rooms-Katholieke Bond van Overheidspersoneel en
van de Rooms-Katholieke Centrale van Overheidspersoneel. Via dit vakbondswerk kreeg hij
contacten met verzetsgroepen. Zijn onverbloemde commentaren op bisschoppelijke
vastenbrieven streken de Duitse bezetter tegen de haren in. Na een inval in zijn pastorie van
de Jacobusparochie moest hij onderduiken in de plaats waar hij opgroeide, Wervershoof. Hij
bleef daar tot het eind van de oorlog.

Als teken van waardering voor zijn onverzettelijkheid mocht hij in 1946 in de Ridderzaal de
Staten Generaal toespreken bij een plechtige oorlogsherdenkingsbijeenkomst waarin o.a. de
zangeres Aafje Heijnis optrad. Op 30 augustus 1949 werd hij onderscheiden met het
mobilisatie-oorlogskruis. Later kreeg hij ook het Verzetsherdenkingskruis.

In 1946 werd hij benoemd tot directeur van de Diocesane Katholieke Actie en secretaris van
het Instituut tot voorlichting in de zielzorg in het bisdom Haarlem. Verder was Kraakman
algemeen geestelijk adviseur van een groot aantal verenigingen. In 1957 werd hij benoemd
tot deken en pastoor van de St. Laurentiusparochie te Alkmaar waar hij in 1968 om
gezondheidsredenen afscheid moest nemen.

Deken Kraakman overleed in Hoorn op 20 juli 1978 en ligt begraven in Wervershoof.

Meer informatie

Kraakman, J.T.M. - Katholiek Documentatie Centrum
Archief J.T.M. Kraakman (ru.nl)

JAN KRAAKMAN: meer dan Wervershover (gerardweel.nl)
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https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-thema/stands-vakorganisaties/archieven_van_p/personen/kraakman/
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/lijsten/plaatsing/pdf/KRAA.pdf
https://www.gerardweel.nl/JanKraakman.pdf

Kraag / Krooder - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument

Verzetsherdenkingskruis : | t/m K (geni.com)

Logboek Troepraad St. Jacobustroep Den Haag 1938 — 1940. Scoutingmuseum Baarn
Sint-Jacobus de Meerderekerk (Den Haaq) - Wikipedia

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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https://neerlandschverzetsmonument.nl/Kraag-Krooder
https://www.geni.com/projects/Verzetsherdenkingskruis-I-t-m-K/50334
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Jacobus_de_Meerderekerk_(Den_Haag)
http://vrijheid.scouting.nl/

