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Scouts in het verzet 

Hub Hennekens 
 

 

 
Hubert Helain Willem (Hub) Hennekens is geboren op 15 februari 1909 in 

Sittard. Hij was de zoon van Willem Hubert Hennekens en Maria 

Antonetta Cloots. Hij werd tot priester gewijd op 13 maart 1937 en werd 

kapelaan in Berg en Terblijt.  

 

Op 8 december 1923 kwamen in de oude pastorie in Valkenburg een 

aantal Valkenburgse jongens samen onder leiding van kapelaan G. Wolf. 

Onder zijn leiding werd het jongenspastoraat opgericht. Hieruit werd een 

afdeling van de Jonge Wacht gevormd. De Jonge Wacht was één van de 

jeugdorganisatie van de Katholieke kerk. De Jonge Wacht was niet 

aangesloten bij de Nationale Padvindersraad of onderdeel van de Katholieke Verkenners. 

Evert Sträter was vanaf 1933 actief jeugdleider van 

de organisatie. In 1939 vertrok kapelaan Wolf naar 

Heerlen en werd daar rector. Hij werd opgevolgd door 

Hub Hennekens. In mei 1939 werd hij kapelaan aan 

de St. Nicolaas & Barbaraparochie in Valkenburg. 

Een van zijn leden was Ben Antwerpen. Hij had de 

Duitse nationaliteit en moest daarom verplicht het 

Duitse leger in. Hij kwam om aan het Oostfront.  

 

De Jonge Wacht werd op 17 juni 1941 door de bezetter verboden. Na het verbod werd in 

hun gebouw de Duitsche school gevestigd. Tijdens de oorlog dook de Jonge Wacht onder.  

 

Mgr. Clemens August graaf von Galen was de bisschop van Münster, die in de zomer van 

1941 met enig succes van leer trok tegen het vergassen van ongeneeslijke geesteszieken in 

Nazi-Duitsland. In Valkenburg stencilde kapelaan Hennekens herderlijke brieven en de 

preken van Von Galen. Het Nederlands episcopaat gaf herderlijke brieven uit, waarin stelling 

werd genomen tegen onder meer de N.S.B. In de brieven werd vooral ook duidelijk gemaakt 

dat de bisschoppen niet van zins waren werkeloos toe te zien hoe de verworvenheden van 

de katholieke emancipatie werden bedreigd. Ze vormden voor de meeste katholieken een 

belangrijke inspiratiebron. De Katholieken schraagden hun vertrouwen in de eigen 

geestelijke leidsmannen, juist in een periode dat de Duitse pressie in het kader van de 

nazificatie politiek toenam. Hennekens citeerde ze telkens weer tijdens zijn zondagse preken 

en stak zijn anti-Duitse gezindheid niet onder stoelen of banken. In de loop van 1941 kwam 

hij via veldwachter H.A. van Roy uit Valkenburg met oud-militair J.L. Smit uit Heerlen in 

contact. De laatste verklaarde zich bereid de verspreiding van de stencils voor zijn rekening 

te nemen. De groep Smit was een kring van verzetsmensen rond Smit in Heerlen. Zij legden 

zich toe op het verzamelen van wapens en munitie, de verspreiding (en verkoop) van de 

eerste illegale bladen zoals “Vrij Nederland”, alsmede de verkoop van foto’s van de 

koninklijke familie. Met het geld dat men met de verkoop van de foto’s verdiende werden de 

kosten bestreden. 
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Von Galen werd vanwege zijn populariteit niet gearresteerd maar onder huisarrest gesteld. 

Kapelaan Hennekens hoopte daar misschien ook op, maar hij werd op 2 februari 1942 

opgepakt en kreeg tuchthuisstraf. Via de gevangenis in Maastricht kwam hij terecht in kamp 

Amersfoort. Vanuit daar werd hij op 11 juni 1943 via kamp Oranienburg naar 

concentratiekamp Dachau gebracht. Daar kwam hij op 13 augustus aan. Daar werd hij op 29 

april 1945 bevrijd.   

 

Na de gevangenneming van Hub Hennekens zette W. Meijs het illegale werk van de 

jeugdvereniging voort. De eerste zondag na de bevrijding in het najaar van 1944 kwam de 

Jonge Wacht weer bijeen. Leider Smeets stond stil bij kapelaan Hennekens die nog in 

gevangenschap in Duitsland verbleef. Ook bracht bij een eresaluut aan Ben Antwerpen 

zaliger die sneuvelde op het slagveld.  

 

De Jonge Wachtgroep werd na de oorlog omgevormd tot de verkennerij en kwam onder 

leiding van de uit Dachau teruggekeerde kapelaan. Commissaris A. Pisters en groepsleider 

G. Smeets kregen de leiding. De groep kreeg de naam Franciscusgroep. Vanaf 1948 nam 

kapelaan W.E. Narinx het directeurschap waar. In december 1948 werd het 25 jarig jubileum 

van de jeugdgroep gevierd. Bij het zilveren jubileum van de jeugdgroep kregen de 

verkenners door het huldigingscomité buitencentrum op Oost als geschenk aangeboden.  
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Hub werd in september 1955 Pastoor in Rothem en ging in 1964 

vervroegd met pensioen vanwege gezondheidsproblemen als gevolg 

van zijn kamptijd. Hij verhuisde weer naar Valkenburg.  

 

Hij is overleden op 26 november 1970 en werd begraven op het 

Kerkhof van de Sint Agneskerk-Nieuw in Bunde. 

 

Meer informatie 

Geboorte Hubert Helain Willem Hennekens op 15 februari 1909 te 

Sittard » Open Archieven 

Heikens / Hennekey - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument 

Het Verborgen Front h2.pdf (rug.nl) 

Gazet van Limburg » 19 aug 1948 - Art. 25 | Delpher 

Gazet van Limburg » 17 dec 1948 - Art. 51 | Delpher 

Begrafenis Hub Hennekens in 1970 te onbekend » Open Archieven 

G. Hub Hennekens (aachen-webdesign.de) 

Rijckheyt | Centrum voor regionale geschiedenis 

Online Familieberichten; Overleden: Hub Hennekens (26-11-1970) (online-

familieberichten.nl) 

Clemens August von Galen - Wikipedia 

Benoeming kapelaan Hennekens - Facebook 

Archieven.nl - 69a Helderm - Herz (NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 

Genocidestudies) 

Hubert Helain Willem Hennekens (Sittard, 15 februari 1909 - locatie onbekend, datum 

onbekend) - Netwerk Oorlogsbronnen 

G. Hub Hennekens 

Hubert Helain Willem Hennekens – Verzetsmuseum 

Home (scoutingvalkenburg.nl) 

Bunde - Kerkhof Sint Agneskerk-Nieuw - - graf 326381 (online-begraafplaatsen.nl) 

Logboek Jonge Wacht 1934-1946, Sittard, Jacques Meisen, digitaal archief 

Scoutingmuseum Baarn  

Logboek Jonge Wacht 1940-1946, Sittard, Jacques Meisen, digitaal archief 

Scoutingmuseum Baarn 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.openarchieven.nl/rhl:f88b1111-a2f3-30d8-3d2f-03071919c4e0
https://www.openarchieven.nl/rhl:f88b1111-a2f3-30d8-3d2f-03071919c4e0
https://neerlandschverzetsmonument.nl/heikens-hennekey
https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/14543319/02_h2.pdf
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Verkennerij+oorlog&page=9&sortfield=date&coll=ddd&identifier=MMCC01:048017042:mpeg21:a00025&resultsidentifier=MMCC01:048017042:mpeg21:a00025&rowid=7
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=hennekens+verkennerij+valkenburg&coll=ddd&sortfield=date&identifier=MMCC01:048018066:mpeg21:a00051&resultsidentifier=MMCC01:048018066:mpeg21:a00051&rowid=2
https://www.openarchieven.nl/rht:e25a3c11-2477-9380-ba8e-9351d37bf9b5
https://www.aachen-webdesign.de/verzet/indiv.php?lang=nl&ID=65
https://www.rijckheyt.nl/archief/resultaat?mivast=62&miadt=62&miaet=14&micode=352-H&minr=3161581&miview=ldt
https://www.online-familieberichten.nl/zoeken.asp?sortpers=naam&achternaam=Hennekens&page=1&command=show&type=ovladv&char=H&view=zoek&name=&id=1604205
https://www.online-familieberichten.nl/zoeken.asp?sortpers=naam&achternaam=Hennekens&page=1&command=show&type=ovladv&char=H&view=zoek&name=&id=1604205
https://nl.wikipedia.org/wiki/Clemens_August_von_Galen
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1283570861690651&set=p.1283570861690651&type=3
https://www.archieven.nl/nl/zoeken/?mivast=0&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=250m&minr=1030640&miview=inv2&milang=nl
https://www.archieven.nl/nl/zoeken/?mivast=0&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=250m&minr=1030640&miview=inv2&milang=nl
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Hubert-Helain-Willem-Hennekens/71/50276
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Hubert-Helain-Willem-Hennekens/71/50276
https://www.schuncknet.de/verzet/indiv.php?lang=nl&ID=65
https://www.verzetsmuseum.org/dachau/hubert-helain-willem-hennekens
https://scoutingvalkenburg.nl/
https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/326381
http://vrijheid.scouting.nl/

