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Scouts in het verzet 

Frans Schütte 
 

 

 

Franciscus Carolus Hermanus (Frans) Schütte is geboren op 26 

november 1917 in Bussum. Hij was de zoon van Geurt Arnoldus Schütte 

en Cornelia Maria van der Helder.  

 

In 1931 werd in de Sint Vitusparochie in Bussum de Katholieke Sint 

Hubertusgroep opgericht. Hun eerste bijeenkomsten hielden ze op de 

zolder van villa Columbia aan de Nieuwe 's Gravelandseweg. Na 

verschillende andere locaties kregen ze in 1934 hun eigen gebouw aan 

de Plaggenweg bij de Zandzee. Henri Vroom, Jan van Straelen, Beb van 

Kooten, Frans Schütte en Willy Visser waren verkenner bij deze groep. Midden jaren ´30 

werden ze voortrekker bij de St. Hubertusstam. Frits Kreyts was hopman van de groep. Hij 

werkte voor Vroom en Dreesman. Vlak voor de opening van het nieuwe gebouw in 1934 

kwam hij om bij een verkeersongeluk en werd later opgevolgd door Herman Post. De 

Hubertus had goede contacten met de Ericagroep. Ze hielden op St. Jorisdag (23 april) 

gezamenlijk een vlaggenparade. In 1937 nam de groep deel aan de 5e Wereld Jamboree in 

Vogelenzang.  

 

Frans en Willy werden in 1936 opgeroepen als dienstplichtige. Ze waren op dat moment 

beiden kantoorbediende. Ze werden opgeleid voor de motorartillerie en daarna ingelijfd bij 

het 12e Regiment Motorartillerie. Omdat dit regiment verhuisde van Naarden naar Ede 

vertrokken ze daarheen. De verhuizing van Frans en Willy en het verbod op Scouting op 2 

april 1941 maakte geen einde aan de onderlinge vriendschap. De contacten bleven bestaan 

en men vond elkaar weer in het verzet. 

 

Nadat in 1930 de landelijke jeugdbeweging voor Katholieke Verkenners was opgericht, 

startte op 6 januari 1931 de katholieke Sint Tarcisiusgroep in Ede met het spel van 

verkennen. Henk Wildenburg werd hier in juni 1937 hopman. In 1937 nam de groep deel aan 

de 5e Wereld Jamboree in Vogelenzang. In Ede werd Frans voortrekker bij de Padbergstam 

van deze groep. Oubaas was F. Wolfs, eigenaar van Wolfs' IJzer en Metaalgieterij. Frans 

was ploegleider en secretaris van de stam. Als correspondentieadres gebruikte hij de 

Verlengende Maanderweg 74, het adres van de groep.  

 

Op 2 april 1941 werd Scouting verboden, maar een aantal leden van de groep hield stiekem, 

onder leiding van onder andere Hopman Henk Wildenburg, geheime opkomsten. In 1942 

houden ze een illegaal kamp in Achterberg. 

 

Jan van Straelen en Henri Vroom waren actief in het verzet in het Gooi. In hun verzetswerk 

hadden ze contact met meer scouts, zoals Fritjof Dudok van Heel en Johan 

Schimmelpenninck. In april 1942 kreeg Henri Vroom opdracht om militaire inlichtingen te 

gaan verzamelen. Hij schakelde Jan van Straelen in. Jan had een aantal relaties die hem 

hielpen bij de inlichtingen, zoals zijn oud medevoortrekkers Frans Schütte uit Ede en Willy 

Visser uit Arnhem. Zo werd informatie over de vliegvelden Loosdrecht, Soesterberg en 
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Deelen verzameld. Jan was een belangrijke schakel in de inlichtingenketen tussen de 

mensen in het veld en de OD top.  

 

Begin december 1947 kwam hij als boekhouder in dienst bij Kok’s Puddingpoeder en 

meelproductenfabriek in Ede.  

 

Frans is overleden op 4 november 1998 en ligt begraven op de 

algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Bennekom 

 

Meer informatie 

KOK/Ede Frans Schütte 

Bennekom - Begraafplaats - - graf 594109 

Graftombe.nl - Informatie over Frans Schütte 

Jan van Straelen - Wikipedia 

bht17_2b.pdf (historischekringbussum.nl) 

Herman Post - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org) 

250b Gevangenissen in Nederland (NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 

Genocidestudies) - NIOD 

Inschrijving Franciscus Carolus Hermanus Schutte & Wijbrand Siedenburg & Francois 

Abraham Simon Thomas & Johan Slagt & Wilhelmus Johannes Sloot in 1937 » Open 

Archieven 

Inschrijving Franciscus Carolus Hermanus Schutte in 1937 te Bussum, provincie Noord-

Holland (Nederland) » Open Archieven 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.kok-ede.nl/geschiedenis/frans-schutte/
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=647&grafid=594109&char=S
https://graftombe.nl/names/info/929600/schutte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Straelen
https://www.historischekringbussum.nl/images/BHT17/bht17_2b.pdf
https://nl.scoutwiki.org/Herman_Post
https://www.archieven.nl/mi/298/?mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=250b&minr=1553465&miview=inv2
https://www.archieven.nl/mi/298/?mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=250b&minr=1553465&miview=inv2
https://www.openarchieven.nl/nha:6ABC1CEF-9EAA-7FEA-E053-CA00A8C0CBDA/nl
https://www.openarchieven.nl/nha:6ABC1CEF-9EAA-7FEA-E053-CA00A8C0CBDA/nl
https://www.openarchieven.nl/nha:6ABC1CEF-9EAA-7FEA-E053-CA00A8C0CBDA/nl
https://www.openarchieven.nl/nha:608994ce-9f49-4a14-9a62-37b590ab3b44/nl
https://www.openarchieven.nl/nha:608994ce-9f49-4a14-9a62-37b590ab3b44/nl
http://vrijheid.scouting.nl/

