Scouts in het verzet

Folkert Rotshui
-

Folkert Rotshuizen is geboren op
30 oktober 1925 in Velp als
Rothuizen. Hij is de zoon van
gereformeerde ouders, architect
Evert Jan Rotshuizen en Dirkje
Salomons. Op 7 september 1939
vond de naamswijziging van
Rothuizen naar Rotshuizen plaats. Op 7-jarige leeftijd verhuisde hij naar
Arnhem.

Folkert was een vriend van Hans en Bert Kuik en Hans Riemer. Hij was net als hen lid van
Scoutinggroep de Zijpse Trekkers. Hun clubhuis stond aan de Trompetsteeg in Arnhem. Bij
Scouting leerden ze verantwoordelijkheid, dienstbaarheid en inzet en ze behaalden er hun
EHBO-diploma.

Hans Riemer en Folkert werden, zonder dat ze het van elkaar wisten, door Hans Kuik
benaderd om verzetskranten rond te brengen als lid van de Rolls Royce club. De jongens
waren o.a. actief met de verspreiding van verzetskranten en het verbergen van onderduikers.

Folkert was net als Bert Kuik actief bij de ordonnansdienst van de brandweer. Hij had een
Feuerwehr-Ausweis. Hij hielp in september 1944 onder andere met het ontruimen van het
Diaconessenhuis. Toen Arnhemmers de stad moesten verlaten, bleef hij met zijn broer nog
anderhalve maand in de stad. Ze hadden hiervoor geen toestemming en toen ze werden
gepakt, zijn ze gevlucht. Via zijn zwager Pieter, die in Hilversum woonde, is hij in Amsterdam
gaan werken voor RR, de inlichtingendienst van het verzet. Informanten gaven de
troepenbewegingen van de Duitsers door. Folkert maakte daar een kaart van, die door
koeriers naar de geallieerden werden gebracht. Die kaarten liggen nu bij het Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

Na de oorlog ontstond in Arnhem en omgeving Scouting voor gereformeerde jeugd,
gelanceerd door dominee Koos Overduin. In Renkum startte de Brinio-groep onder leiding
van hopman N. Jansen en de vaandrigs J. Aalbers, Folkert Rothuizen en W. Snoek.
Evangeliste Annie Geleijnse nam als Akela, de begeleiding van de welpen op zich. De groep
ging helaas in maart '49 ter ziele.

Folkert was medewerker en later directeur van PBNA Bedrijfsopleidingen Arnhem. Hij
overleed in februari 2021 in Arnhem.

Scouting De Zijpse Trekkers werkte sinds 1977 nauw samen en is in 1982 formeel
samengegaan met de Louise de Colignygroep; de nieuwe naam werd Scouting ZT de
Coligny. In 2005 is de groep opgeheven.
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Meer informatie

'Verzet, verzet...het was meer het avontuur van tieners' - Omroep Gelderland
16-03-05-stokoud-op-de-barricade.pdf (wordpress.com)

Groep Rolls Royce (geni.com)

Evert Jan Rotshuizen - Wikipedia

Folkert Rotshuizen gaf Arnhem de Jansbeek terug. ‘Het was zijn idee’ | Arnhem |
gelderlander.nl

De standaard » 31 okt 1925 - Art. 102 | Delpher

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.

Scouts in de oorlog
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Evert_Jan_Rotshuizen
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