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Victor Slors
-
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Victor Slors is geboren op 24 juni 1899 in Gombong, NOI, Hij was de zoon Emile Gustav
Adolph Slors (1868-1942) en Maria Margaretha Wenting (1871-1925). Hij had een broer Jan
Emile Victor Alexander (1891-1945). Zijn vader was KNIL officier.

Op zijn veertiende (in 1913) ging Victor wonen in Zoeterwoude bij de familie Udo de Haes,
mogelijk omdat zijn vader terug ging naar Nederlands-Indié waar zijn vader in Soerabaja als
commandant werd aangesteld. Hij bleef mogelijk in Nederland voor zijn opleiding. Victor ging
naar de MULO. In 1917 vertrok hij naar Leiden.

In 1919 wordt Victor opgeroepen voor de dienstplicht en op zijn militiekaart staat dat hij de
MULO als opleiding had. Hij kreeg een paar keer uitstel van aanmeldplicht.

In 1911 werd in Apeldoorn, na een proefkamp een jaar eerder, gestart met een afdeling van
de padvinderij, aangesloten bij de Nederlandse Padvinders Organisatie. In eerste instantie
bestond de afdeling uit 7 troepen. In 1918 kreeg
de groep Kamp Links, onderdeel van de
Kroondomeinen, in bruikleen van Koningin
Wilhelmina. Uiteindelijk smolten de troepen in
1920 samen tot groep 1. De groep nam dat jaar
met zeven padvinders deel aan de eerste Wereld
Jamboree in Londen. Victor was verkenner en
één van de deelnemers. De groep had in 1922
twee troepen, de rode en de oranje. Abraham
Kortebein was hopman bij beide troepen. Victor
was, samen met Frederik Lourens Tiethof en
Wiebe Alberts vaandrig (scoutsleiding) bij de
oranje troep.

Rond 1930 ging hij naar Nederlands-Indié. Hij werd in Kogaboeini op Sumatra employée bij
een onderneming. Hij ontmoette Houri van Domburg (1908) en ze trouwden in 1933. Ze
kregen drie kinderen. In 1938 was bij de beheerder van hotel Wlingi in Kediri. In 1940 was hij
weesvader bij een jongens wees inrichting in Soerabaja.

Tijdens de mobilisatie was Victor sergeant bij de
Landstorm. Hij werd op 9 maart 1942
krijgsgevangen genomen en geinterneerd op Java
bij Malang, mogelijk in het kamp 8¢ Bataljon. Van
daar ging hij mogelijk naar Soerabaja en
waarschijnlijk in april of mei 1943 richting de
Molukken. Op 17 september 1944 vertrok hij weer
met 500 krijgsgevangenen vanuit Ambon met de
Maros Maru en ging via Moena en Makassar
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richting Soerabaja. In verband met de vele geallieerde onderzeeérs in dit gebied werd een
route gekozen langs de zuidkust van Celebes. Op 9 oktober 1944 werd Makassar bereikt.
Hier moest een motorstoring worden gerepareerd, die uiteindelijk 40 dagen duurde.
Inmiddels verbleven de krijgsgevangenen aan boord onder erbarmelijke omstandigheden,
0.a. door de hitte in de ruimen. Victor kreeg beri beri en Malaria en overleed op 19 november
1944. In totaal overleden 159 mannen en zij kregen een zeemansgraf in de haven van
Makassar.

Zijn broer Jan Emile Victor Alexander werd op 29 juni 1945 vermoord in Pamekasan. Hij was
resident van Madoera.

Meer informatie

Inschrijving Gerardus Hendrikus Slobbe & Geurt van Slooten & Hendrikus Johannes van
Slooten & Jan Sluik & Petrus Johannes Slenders & Victor Slors in 1919 » Open Archieven
Registratie Toma Dokter & Victor Slors & Eduard A.J. Wenting & Huibert D. Schouten &
Emile G.A. Slors & Margot E. Slors & Neeltije Kerkhof & Johannes Gassenaar & Alexander
Slors & Maria M. Wenting (uit de periode 1901-1926) te Apeldoorn » Open Archieven
Victor Slors, een broer van Resident J.E.V.A Slors (die na de oorlog vermoord werd door de
hirohito honden). - Imexbo

Inschrijving Gerardus Hendrikus Slobbe & Geurt van Slooten & Hendrikus Johannes van
Slooten & Jan Sluik & Petrus Johannes Slenders & Victor Slors in 1919 » Open Archieven
Registratie Victor Slors op 11 juli 1913 » Open Archieven

Victor Slors (Gombong, 24 juni 1899 - Op zee tussen Ambon en Java a/b Maros Maru, 19
november 1944) - Oorlogsbronnen.nl

Victor Slors | Oorlogsgravenstichting

Jan Emile Victor Alexander Slors | Oorlogsgravenstichting

Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief

Java-kamp

Makassar

japansekrijgsgevangenkampen.nl/Molukken.htm

japansekrijgsgevangenkampen.nl/Maros Maru.htm
japansekrijgsgevangenkampen.nl/Maros Maru Register alf.htm

Stadhouder Willem Il groep - Scoutpedia.nl

Padvindersjaarboekje 1922

Vijfenzeventig, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Scoutinggroep Stadhouder
Willem lll/Lady Baden-Powell, 2006
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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