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Scouts in het leger in Nederlands Oost Indië 

Van Aalst 

 

 

 

Van Aalst was scouts leiding. Het is onbekend waar hij is omgekomen. 

 

In het boekje Achter Kawat en Gedek, dat vlak na de oorlog in 1947 is uitgegeven door De 

Nederlandsche Padvinders, staat zijn naam genoemd bij het overzicht van overleden en 

gesneuvelde scouts. Meer informatie over van Aalst is nog niet gevonden.  

 

Meer informatie   

Achter-kawat-en-Gedek.pdf (s-i-d.nl) 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.s-i-d.nl/wp-content/uploads/2019/06/Achter-kawat-en-Gedek.pdf
http://vrijheid.scouting.nl/

