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Scouts in het leger in Nederlands Oost Indië 

Marius van Eeden 

 

 
Marius Oliver Johan van Eeden is geboren op 21 februari 1911 in Pedang, NOI.     

 

Op 12 januari 1929 werd in Batavia de 

Katholieke Groep 7, Groene Troep Sint 

Franciscus Xaverius opgericht. Marius werd 

hier scoutsleiding (vaandrig). Later dat jaar 

neemt hij al weer afscheid omdat hij in dienst 

moet.  

 

Hij trouwde voor de oorlog en woonde in Meester Cornelis vlakbij Batavia. 

 

Tijdens de mobilisatie was hij wachtmeester bij de artillerie. 

Hij werd krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd in de 

voormalige KNIL kazernes van het 4e en 9e Bataljon te 

Tjimahi. Op 12 april 1943 werden ze via Batavia per trein 

op transport gesteld naar Soerabaja. Dit was een 

verschrikkelijke reis waarbij onderweg water noch voedsel 

beschikbaar werd gesteld. Ze werden naar het voormalig 

Jaarbeursterrein gebracht, dat als interneringskamp was 

ingericht. De situatie in dit kamp was bijzonder slecht. Na 

enige dagen verblijf moest de krijgsgevangenen, in 

groepen van ca. 200  “met al hun spulletjes” op een trein 

stappen, die hen naar het station Goebeng, bij het 

havenemplacement van “Tandjong Perak” (“De zilveren 

Kaap”) bracht. Van hier werden ze onder andere naar het 

eiland Flores gebracht. Deze transporten zouden de 

beruchte naam van “Molukkentransport” krijgen, met de z.g. Japanse “Hell”-schepen. Het 

konvooi vertrok ’s middags op 18 april 1943 naar Maoemere op Flores.  

 

Na aankomt op Maoemere moesten de krijgsgevangenen alle goederen, die in de schepen 

opgeslagen lagen, zelf uitladen en aan land brengen. In Maoemere bleek men echter niets te 

hebben voorbereid. De krijgsgevangenen werden naar stukken land gebracht waar 

Kokospalmen stonden en kregen opdracht om meteen te beginnen hun eigen kampen te 

bouwen. De krijgsgevangenen werden in Maoemere onder onmenselijke omstandigheden 

gedwongen om vliegvelden en wegen aan te leggen. De situatie was bijzonder slecht; er was 

‘s nachts bijv. geen verlichting, en drinkwater werd in beperkte mate aangevoerd. Door de 

erbarmelijke situatie waaronder de krijgsgevangenen moesten werken en slapen, en mede 

als gevolg van gebrek aan goede medische verzorging, tropische ziekten, slechte voeding en 

door uitputting, overleden er in de periode 1943-1944 op Flores 380 Nederlanders.  
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Marius overleed hier door ziekte (beri-beri) op 17 augustus 1943. Hij 

is bijgezet op Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya 

 

Meer informatie 

De koerier » 26 nov 1929 - Art. 7 | Delpher 

Japanse interneringskaarten, Surname: Eeden (ファン エイテン) | 

Nationaal Archief 

Marius Olivier Johan van Eeden (oorlogsgravenstichting.nl) 

Namen Flores 

Gezocht: Nabestaanden van te Flores omgekomenen - IGV 

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-Indi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&query=nemmers+hopman&coll=ddd&sortfield=date&identifier=MMKB19:000402123:mpeg21:a00007&resultsidentifier=MMKB19:000402123:mpeg21:a00007&rowid=1
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00425/e6d85e32-148f-102f-a8e2-0050569c51dd
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00425/e6d85e32-148f-102f-a8e2-0050569c51dd
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/38226/marius-olivier-johan-van-eeden
https://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Namen%20Flores.htm
https://igv.nl/gezocht-nabestaanden-van-te-flores-omgekomenen/
http://vrijheid.scouting.nl/

