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Scouts in het leger in Nederlands Oost Indië 

Louis van Waardenburg 
 

 

 

Louis Leopold van Waardenburg is geboren op 16 oktober 1902 te Batavia. Hij was de zoon 

van Adolf Leopold van Waardenburg en Louise Henriette Bertsch. Hij had een jongere broer 

en zus. Hij trouwde met mw. Wilson.  

 

Hij was oubaas bij Scouting en aan het begin van de oorlog soldaat bij de KNIL.  

 

Onder het Nederlandse bewind was Tjimahi de hoofdplaats van het gelijknamige district en 

een garnizoensplaats waar vrijwel alle troepensoorten van het KNIL waren gelegerd. Ook 

was hier een militaire strafgevangenis gevestigd. Bij de dreiging van een invasie in 

Nederlands-Indië door Japan in het begin van 1942 was de hoogvlakte bij Bandung het 

gebied waar het KNIL hoopte met hulp van Britse en Australische bondgenoten weerstand te 

kunnen bieden aan de Japanse inval. De snelle Japanse opmars verraste echter de troepen 

en leidde op 8 maart 1942 tot capitulatie. Na vrijlating van een groot aantal inheemse KNIL 

militairen in april, mei en juni 1942 werden de overgebleven krijgsgevangenen 

geconcentreerd in een aantal interneringskampen in Sukabumi, Bandung en Tjimahi. In 

Tjimahi bestonden verschillende kampementen voor krijgsgevangen en burgers. 

 

Na de capitulatie werd Louis geïnterneerd in Kamp Baros 5 in Tjimahi, dit kamp werd ook wel 

Kale Koppen Kamp genoemd. Tijdens de bezetting werd Scouting oogluikend toegestaan, 

ondanks dat het door de Jappen verboden was en in het kamp werd de Kale Koppen Kamp 

Stam opgericht. Deze stam bestond van juli 1942 tot november 1942. Er waren 50 leden. De 

leiding berustte bij Hoofdcommissaris Van der Gugten en Oubaas Wassenburg uit Bandung, 

terwijl bekende promotors Districtscommissaris Tober, Groepsleider Pastoor Neyens, 

Oubaas Louis van Waardenburg, Akela Jan Wijna en Adrianus van Brakel en vele andere 

bekenden uit Batavia en Bandung waren. De stam eindigde november 1942 toen de jongens 

werden afgevoerd naar Java.                 

 

Louis is overleden op 10 augustus 1945 te Tjimahi en is begraven op 

het Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi. Hij is 42 jaar 

geworden.  

 

Meer informatie 

Achter-kawat-en-Gedek.pdf (s-i-d.nl) 

Cimahi (stad) - Wikipedia 

Louis Leopold van Waardenburg (oorlogsgravenstichting.nl) 

Tjimahi (japanseburgerkampen.nl) 

Registratie Louis Leopold van Waardenburg op 16 oktober 1902 » 

Open Archieven  

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Garnizoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Nederlandsch-Indisch_Leger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Indi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgsgevangenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Interneringskamp
https://oorlogsgravenstichting.nl/begraafplaats/169/nederlands-ereveld-leuwigajah-te-cimahi
https://www.s-i-d.nl/wp-content/uploads/2019/06/Achter-kawat-en-Gedek.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cimahi_(stad)
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/166035/louis-leopold-van-waardenburg
https://www.japanseburgerkampen.nl/4e%20en%209e%20Bataljon.htm
https://www.openarch.nl/saa:106e9a45-e46b-4a7d-914e-b3a2f3330a50/nl
https://www.openarch.nl/saa:106e9a45-e46b-4a7d-914e-b3a2f3330a50/nl
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

