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Johan Nicolaas Leijmans is geboren op 10 november 1892 in Vaals. Hij
was de zoon van Johan Nicolaas Leijmans en Maria Catharina Wijlands.
Hij was getrouwd met Petronella Gerarda Wessels. In 1916 vertrok hij
naar Nederlands Indié en werkte bij het KNIL.

Johan was voor de oorlog actief bij Scouting. In 1940 was hlj dlstrlctslelder

Bond en leider bij de katholieke groep in Padang.
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e el S B Hij vertrok met de Junyo Maru op 16 september 1944
3 met 2300 krijgsgevangenen uit Batavia richting Padang
op de westkust van Sumatra, met eindbestemming de
Sumatra-spoorweg (Midden-Sumatra). Er waren diverse
scouts aan boord. Deze groep krijgsgevangenen (bijna
—— - allemaal Nederlanders) bestond uit 1600 uit
A m;ﬁ ARA] het 10e Bataljon-kamp en 700 uit het Kampong
T ',j,j.’,"”“ﬁj" - ° Makassar-kamp. Dit transport werd aangeduid als Java
- ~  Party 23, het 23ste transport van krijgsgevangenen

| vanuit Java. Er waren tevens (ongeveer) 4200 Javaanse

romusha's aan boord. Het totaal aantal gevangenen, bij

~ . vertrek aan boord, bedroeg dus ongeveer 6500.
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Op 18 september 1944 werd het schip getroffen door twee
torpedo’'s van HMS Tradewind voor de kust van
Benkoelen aan de westkust van Sumatra. Na ongeveer 20
minuten zonk het schip. Hierbij verdronken 1626
krijgsgevangenen en ongeveer 4000 romusha’s. Johan
kreeg een zeemansgraf.
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De overledene werd geboren te Vaals (I..)
10 Nov. 1892 en overleed door torpedeering
van een krijgsgevangenschip in de buurt
van Sumatra op 18 September 1944.

De overledene was een man van diep Geloof.
Hieruit leefde hij. Zijn goede God was het
middelpunt van zijn leven, en de bron van
al zijn werken en trouwe plichtsbetrachting.
Zijn vertrouwen op God was rotsvast, en alle
moeilijkheden en strijd overwon hij met de
kracht van God, die in hem werkte. Bovenal
bezat hij de liefde, die hij groeien deed
door zijn godvruchtig leven en het veelvuldig
ontvangen der H.H. Sacramenten. Zoo was
hij in voorbeeld en woord een voortdurende
kracht voor anderen en kon hij van zijn eigen
overvloedig zieleleven anderen verrijken in
onvermoeid apostolaat. Hij verstond de op-
roep van Paus Pius XI tot ware katholieke
actie. Hij was een krachtige steun voor de
geestelijkheid vooral in zijn belangstelling
voor de rijpende jeugd.

Lieve Vrouw, ik stierf voor en in mijn plicht ;
ik stierf zooals ik leefde. Mijn liefde en
dankbaarheid zal ik toonen door mijn ge-
beden bij God. Ik zal U nooit vergeten. Tot
weerziens in Gods armen.

Beste Priestervriend, familie en kennissen,
gedenkt mijner in het H. Misoffer.

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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