Scouts in het leger in Nederlands Oost Indié
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Jan Mouirits is geboren op 27 november 1917 in Poerworedjo, NOI. Hij was de zoon van
Maarten Mourits en mw. Kalijem. Van beroep was hij musicus.

Bij het afscheid van Hopman Abels en zijn vrouw Baloe Abels van de IEV groep van het
NIPV in Koeta Radja in oktober 1937 werd hij voorgesteld als de nieuwe hopman.

IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie
opgericht in 1919. Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke
zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-
Indié die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland.
De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van
de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en
sloten zich aan bij de Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders (NIPV).

Tijdens de mobilisatie was hij soldaat der Atrtillerie. Hij
was ingedeeld bij AIHW Poerwokerto. Hij werd
krijgsgevangen genomen en geinterneerd. Op 9 februari
1943 ging hij met de Roko Maru met ongeveer 1000
krijgsgevangenen (300 Nederlanders, 700 Engelsen) van
Batavia naar Singapore. Deze groep wordt aangeduid
~ | als Java Party 13, het 13e krijgsgevangenentransport,
¥ —=_J dat van Java vertrok. Na drie dagen kwam het schip aan
X x : _ inSingapore. De krijgsgevangenen werden overgebracht
i ‘ naar het Changi-kamp. Vanuit hier ging hij naar Maleisié
1 : en kwam mogelijk terecht op Sumatra om te werken aan
de Pakan Baroe spoorweg.

(T3 V5,PTE TN | AN T AT Hij trouwde met Mui Chee Chung (1925-2006) en ze
| kregen 6 kinderen. Jan is overleden op 21 oktober

%5 ~ 1992 in Den Haag.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.

Scouts in de oorlog



http://vrijheid.scouting.nl/

