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Scouts in Nederlands Oost Indië 

Willem Johannes Tarenskeen 
 

 

 

Willem Johannes Tarenskeen is op 18 

augustus 1888 geboren in Padang, 

NOI. Hij was de zoon van Dirk Willem 

Tarenskeen en Carolina Nanlohij. 

Op 19 februari 1912 trouwde hij in 

Bandung met Josephine Adolphine 

Anthonijsz (1892-1977). Ze kregen 6 

zoons en een dochter. Op de foto uit 1940-1942,  

genomen in Bandung, staan vader, moeder, de 

dochters Alwien en Selma en de zonen Theo en Loetie. Dirk (18 juni 1913, Djambi, NOI) en 

Theo (5 februari 1916, Tasikmalaja, NOI) waren twee van zijn zoons. 

 

In 1931 werd in de Kerk van het Heilige Kruis in Bandung het initiatief genomen om een 

katholieke Scoutinggroep op te richten. Bunder werd hopman bij deze groep. Een jaar later 

werden 90 padvinders en padvindsters geïnstalleerd bij de Groene groepen van de 

Katholieke Padvinders Bond in Bandung, groep 14 St. Franciscus en het Katholieke Meisjes 

Gilde St. Odillia. Naast Ferdinand Bunder als hopman was Heerman als vaandrig betrokken. 

Zoon Dirk Tarenskeen werd ook vaandrig bij deze groep. In februari 1935 nam Hopman 

Bunder afscheid omdat hij met verlof naar Nederland ging. Dirk sprak net als Hopman Ooms 

en Hopman Pillage op zijn afscheid. Willem was oubaas bij deze groep. Zoon Theo werd in 

1935 geïnstalleerd als voortrekker. Later werd hij scoutsleiding. Theo en Willem stopten 

beiden in 1937.  

 

Willem werd in Batavia geïnterneerd en overleed op 5 december 1945 

te Batavia in het Tjikini ziekenhuis. Hij ligt begraven op het Nederlands 

ereveld Pandu te Bandung. 

 

Tijdens de mobilisatie was Dirk militie sergeant bij het KNIL. Na de 

capitulatie in maart 1942 werd hij ondergebracht in het 

krijgsgevangenkamp in Makassar, waar hij zich al spoedig deed 

kennen als een op de voorgrond tredende persoonlijkheid. In 1950 

ontving Dirk voor zijn inzet tijdens de oorlog de Verzetsster Oost-Azië 

1943-1945. Tijdens de oorlog werd Theo als krijgsgevangene geinterneerd op Java en later 

te werk gesteld aan de spoorlijn op Sumatra. Hij overleefde de oorlog.  

 

Meer informatie 

Het Indisch Leidersblad, januari 1937 

Willem Johannes Tarenskeen (oorlogsgravenstichting.nl) 

Willem Johannes Tarenskeen (1888-< 1977) » Stamboom Boerstra » Genealogie Online 

Indisch in Beeld | Indisch4ever 

De koerier » 08 jan 1935 - Art. 12 | Delpher 

De koerier » 23 feb 1935 - Art. 10 | Delpher  

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/152290/willem-johannes-tarenskeen
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-boerstra/I34636.php
https://indisch4ever.nu/2013/03/10/indisch-in-beeld-59/
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=D.+Tarenskeen+Bandoeng&coll=ddd&sortfield=date&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-Indi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&page=12&identifier=MMKB19:000401005:mpeg21:a00012&resultsidentifier=MMKB19:000401005:mpeg21:a00012&rowid=2
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=D.+Tarenskeen+Bandoeng&coll=ddd&sortfield=date&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-Indi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&page=12&identifier=MMKB19:000401045:mpeg21:a00010&resultsidentifier=MMKB19:000401045:mpeg21:a00010&rowid=4
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

