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Scouts in Nederlands Oost Indië 

Wiebe Alberts 
 

 

 

Wiebe Alberts is geboren op 25 augustus 1900 te Amsterdam. Hij was de zoon van Jappe 

Alberts (1870 – 1925) en Jetske de Boer (1872 –1962). Ze waren thuis met vijf kinderen. Hij 

kwam uit een Hindeloper kapiteinsgeslacht. Zijn vader was gezagvoerder ter koopvaardij. 

Later zou Wiebe de voornaam van zijn vader aan de zijne toevoegen.  

 

Als jongen woonde hij enige jaren in Apeldoorn. In 

1916 werd Vereeniging De Apeldoornsche 

Padvinders bij koninklijk besluit goedgekeurd. De 

groep had in 1922 twee troepen, de rode en de 

oranje. Abraham Kortebein was hopman bij beide 

troepen. Wiebe was, samen met Victor Slors en 

Frederik Lourens Tiethof vaandrig (scoutsleiding) bij 

de oranje troep.  

 

Hij ging later rechten studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Als bijvak koos hij 

middeleeuwse geschiedenis. Na het behalen van zijn kandidaatsexamen zette Alberts zijn 

rechtenstudie voort aan de Gemeente-universiteit in Amsterdam, waar hij op 3 april 1930 met 

succes zijn doctoraalexamen aflegde. 

 

Hij werd ambtenaar bij de rechterlijke macht maar kwam al gauw terecht bij de afdeling 

Wetgeving van het Departement van Justitie in Batavia. In 1933 werd hem de voorbereiding 

toevertrouwd van de Kina-restrictiewetgeving. Nederlands-Indië leverde ongeveer 90% van 

de wereldproductie van Kina. Een jaar later verruilde hij de overheidsdienst voor het 

particuliere bedrijfsleven en werd secretaris van de Delegatie van het Kinabureau te 

Amsterdam, met als standplaats Batavia. 

 

Op 20 december 1935 trouwde hij in Bandung met Constance Valette (1909 –1986). Ze 

kregen twee zonen.  

 

Na de Japanse inval werd hij, net als zijn jongere broer Albert, door de Japanners 

geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. De geïnterneerden probeerden hun verblijf invulling 

te geven door het houden van lezingen en Alberts verzorgde een aantal lezingen over de 

verhouding tussen keizer en paus in de Middeleeuwen. 

 

Na de bevrijding keerde Wiebe terug naar het Kinabureau en werkte daar tot 1950. In 1946 

was het gezin teruggekeerd naar Nederland en ging wonen in Zeist. Wiebe promoveerde in 

1950 aan de Rijksuniversiteit Utrecht tot doctor in de rechtswetenschappen. Hij werd 

hoogleraar. 

 

Hij is in 1951 gescheiden en hertrouwde een jaar later met Else Agricola Pet (1905 –1983). 

Wiebe overleed op 14 april 1987 in Voorst. 
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Meer informatie 

Wiebe ‘Jappe’ Alberts  

W. Jappe-Alberts - Ons Land 

Baros 5 

Padvindersjaarboekje 1922 

  

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/3_Wiebe_Jappe_Alberts
https://www.onsland.nl/personen/68e52830-7733-488f-b486-270dd8833165
https://www.japanseburgerkampen.nl/Baros%205.htm
http://vrijheid.scouting.nl/

