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Scouts in Nederlands Oost Indië 

Soedwarjo 
  

 

 

Soedwarjo was een Inheemse Roverscout (voortrekker) en aan het begin van de oorlog 

commandant van de Luchtbeschermingsdienst “Vuurvreters”. Deze was bemand met een 

ploeg verkenners van zijn groep. Hij schrijft in het journaal: 

 

Luchtaanval 1 maart 1942 

“Op deze zondag werd er zevenmaal luchtalarm gegeven. Het consigne voor de V.V. ploeg 

was, bij luchtalarm gasmaskers omhangen, helmen opzetten en naar binnen op de 

hoofdpost in afwachting van nadere orders. Dan plotseling het signaal melden bij het 

sectorhoofd. Daar kreeg ik de opdracht om uit te rukken naar Perak, te assisteren bij het 

Droogdok. In weinig minuten waren we gereed. Op de plaats des onheils was het een 

enorme drukte. Daar klinkt opeens een hevige knal. Bommen ? Nee, een ontplofte 

benzinetank. Intussen ging het spuiten automatisch door. Ik was trots op het werk van mijn 

jongens. Na 4 uur blussen kregen we de opdracht terug te keren. Op de sector aangekomen 

gingen we direct slangen spoelen met leidingwater, daarna bracht ik rapport uit”. 

 

Luchtaanval 2 maart 1942 

“Wij hadden het bevel gekregen om met onze V.V. om 1.30 ’s nachts uit te rukken naar de 

B.P.M. op Bandaran om daar een andere ploeg af te lossen bij de grote goedang branden. 

De V.V. die we moesten overnemen stond als laatste in de rij langs de Kalimas. Het was een 

grote brand in een goedang van het Stroohoedenveem, gevuld met kapok, een taai goedje 

om te blussen. De hitte was op 30 m. afstand nog voelbaar. We kregen opdracht om onze 

slangen naar de N.O. hoek te verleggen, omdat daar enkele kamponghuisjes in brand waren 

geraakt. We slaagden er in de brand te lokaliseren. Tegen ca. 4 uur in de morgen 

verminderden de vlammen en kon met nablussen worden begonnen. Plotseling begon een 

straalpijp te sputteren. He wat is dat ? Het bleek dat door de eb het water in de Kalimas zo 

laag stond, dat de zuigkorf alleen nog maar lucht binnenkreeg. We mochten stoppen, de 

commandant betuigde ons zijn tevredenheid en wij konden op een andere plaats vermoeide 

mannen gaan aflossen. Tot 9.30 uur hebben we doorgewerkt, toen kregen we verlof om naar 

onze sector terug te gaan, waar ik verslag uit bracht”.  

 

Hij is overleden op 25 mei 1945 

 

Meer informatie 

Achter-kawat-en-Gedek.pdf (s-i-d.nl)  

  

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.s-i-d.nl/wp-content/uploads/2019/06/Achter-kawat-en-Gedek.pdf
http://vrijheid.scouting.nl/

