Scouts in Nederlands Oost Indié
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Richard Muller is geboren op 31 oktober 1902 in Soerabaja, NOI. Hij was de zoon van Muller
George (1863) en Hubertina Leopoldina Josephina Romer (1867). Hij trouwde met Carolina
Mary Baehr (1907).

In 1931 werd in de Kerk van het Heilige Kruis het initiatief genomen om een katholieke
Scoutinggroep op te richten. Ferdinand Bunder werd hopman bij deze groep. Een jaar later
werden 90 padvinders en padvindsters geinstalleerd bij de Groene groepen in Bandung,
groep 14 St. Franciscus groep en de KMG St. Odillia van de Katholieke Padvinders Bond.
Richard was in 1940 akela bij deze groep en Ferdinand Bunder was toen nog steeds
groepsleider en hopman. De groep bestond uit welpen en verkenners en had op dat moment
33 leden.

Tijdens de oorlog kwam hij terecht in kamp 4e en 9e Bataljon in Tjimabhi. Dit kamp lag in het
noordelijk stadsdeel van Tjimahi en bestond uit de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het
was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp.

Meer informatie

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3¢ jaargang 1940-1941
Zoeken (cbgverzamelingen.nl)

NAAM (japanseburgerkampen.nl)

Tjimahi (japanseburgerkampen.nl)

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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https://cbgverzamelingen.nl/zoeken?search=M%C3%BCller+1902&collection=Oost-Indische+bronnen
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjimahi-kampen%20aug%201945%20S.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/4e%20en%209e%20Bataljon.htm
http://vrijheid.scouting.nl/

