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Pieter Albert den Hartog is geboren op 19 november 1890 in Cheribon. Hij was de zoon van Louis 

Wilhem den Hartog en Anna Louisa Simon. Pieter trouwde op 25 oktober 1913 in Bandung met Delia 

Eleonora van Steenbergen. Ze kregen een zoon Xavier (21 mei 1921). 

 

In december 1940 was hij groepsvoorzitter van Groep 1 in Pekalongan. Xavier was vaandrig en Alice 

Eleonora Woesik was akela.  

 

Tijdens de oorlog kwam hij terecht in kamp Baros 5 in Tjimahi. Zoon Xavier werd als burger 

krijgsgevangen genomen en geinterneerd. Hij werd tewerkgesteld aan de Pakan Baroe spoorlijn op 

Sumatra. Zijn schoondochter werd geinterneerd in kamp Kramat, samen met zijn kleinkind. Dit kamp 

lag aan de westzijde van Kramat, de hoofdweg van Batavia-Centrum naar Meester Cornelis, aan 

weerszijden van de Raden Salehlaan.  

 

Pieter is overleden op 24 mei 1978 in Tegelen. 

 

Meer informatie 

R K Leidersblad 1940-1941 

Pieter Albert den Hartog (1890-1978) » Stamboom Boerstra » Genealogie Online 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-boerstra/I21227.php
http://vrijheid.scouting.nl/

