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Scouts in Nederlands Oost Indië 

Peter Leembruggen 
 

 

 

Peter Leembruggen was geboren op 7 mei 1920 in Tjigaroe bij 

Soekaboemi (NOI). Hij was de zoon van Gerard Willem Leembruggen (27 

november 1880) en Klinem (Marie). Zijn vader ging in 1910 naar 

Nederlands Indië. Peter had 2 boers, Jan Willem (1918) en Herman (1931) 

en een zus Viktoria (1922).  

 

Op 7 januari 1932 werd hij door hopman Nierop geïnstalleerd als scout bij 

de J.B. van Heutzgroep in Soekaboemi. De groep had een blauw zwarte 

das. Hij werd lid van de Arendenpatrouille met PL Klaas van Zanten. Zijn broer Jan werd ook 

geïnstalleerd en kwam in de Uilenpatrouille met PL Nico van Rijk. Het clubhuis van de groep 

was het oude slachthuis van familie Laureijs. In 1934 werd hij PL. De troep had vier 

patrouilles: Uilen met PL Frans Pötger, Herten met PL Jurry Peters, Raven met PL Anton 

Raven en Katten met PL Peter Leembruggen en APL Dick Ronaldus. Vaandrig was Aai 

Shilling. Zijn broer Jan was voortrekker 

en ook zijn broertje Herman was scout. 

Hij maakte veel tochten in de omgeving, 

soms meerdaags. Op een van de tochten 

maakten ze kennis met scouts uit 

Tjimahi. Met Leo van de Brand en Jan 

Karamoy spraken ze vaker af. De groep 

bestond uit scouts van verschillende 

rassen en standen en iedereen kon goed 

met elkaar. Rond zijn zeventiende werd 

Peter vaandrig, samen met Eddy Collard.  

 

In 1936 ging hij als leerling bankwerker aan de 

slag, samen met zijn vriend Anton Raven. Hij 

werd Senior Patrouilleleider in 1938 en hun 

groep was actief bij de verjaardag van prinses 

Juliana. Hij verhuisde naar Soerabaja in 1940 

om een metaalbewerkerscursus te volgen. Hij 

sloot zich hier bij een Scoutinggroep met een 

groene halsdoek aan. Van 1941 tot juli 1942 werkte hij bij de Pyro technische werkplaatsen 

in Bandung.  

 

Peter keerde na de Japanse inval terug naar Soekaboemi. In juli 1942 werd hij geïnterneerd. 

Ze bleven één avond in de politieschool van Soekaboemi en van daar naar het 

Ursulinenconvent in Buitenzorg. In november 1942 werd hij geïnterneerd in Kamp Kedoeng 

Badak. Kedoeng Badak was een burgerkamp, gelegen op het terrein van de 

rubberonderneming Kedoeng Badak 6 kilometer ten noorden van Buitenzorg (Bogor). In 

februari 1944 ging hij naar Kamp Baros 6. Baros 6 lag in het zuidelijk stadsdeel van Tjimahi, 

aan weerszijden van de Barosweg. Het kamp bestond uit twee delen aan weerskanten van 
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de Barosweg: aan de westzijde het “Willemstraat-gedeelte” en aan de oostzijde de 

“Baroskant”; via twee bewaakte poorten kon men van het ene deel in het andere komen.  

 

Zijn vader is overleden op 6 augustus 1945 in kamp Ambarawa. Zijn broer Jan Willem was 

geïnterneerd in kamp 4e en 9e Bataljon in Tjimahi, West Java en overleefde ook de oorlog. 

 

Op 12 januari 1946 werd er een padvindersvergadering gehouden, 

waarin besloten werd om in verschillende wijken en kampen van 

Batavia met Scouting te starten. Hopman van Wijngaarden plaatste 

in februari een oproep en hierna werd besloten om in kamp Tjideng 

een volledig open padvindersgroep te starten. Batavia 2 wordt 

officieel opgericht 16 februari 1946. Initiatiefnemers waren Oubaas 

Anschutz en Hopman van Wijngaarden. Peter van Leembruggen 

werd samen met Joseph Val vaandrig bij deze groep. De groep kreeg 

welpen, verkenners en voortrekkers en kreeg de naam Impeesa.  

 

Dit kamp bestond uit een omrasterde woonwijk in het westen van de 

stad; het was tijdens de Japanse bezetting een groot vrouwenkamp. 

Het gedeelte rondom de Tjitaroem- en Tjimalajaweg, dat door Sonei 

werd afgestoten, werd in de bersiap-periode weer aan het kamp 

toegevoegd. Er heerste een strenge discipline (geen terreur zoals 

onder de vorige kampcommandant Sonei); na de Japanse 

capitulatie werden het buigen voor de keizer, de appèls en de 

sjouwploegcorvees afgeschaft, de rest van het regime bleef 

gehandhaafd.  

 

Op 20 april hield de Tjidenggroep een kampvuur waarbij 7 verkenners werden geïnstalleerd. 

Op  5 oktober 1946 wordt hij overgeplaatst naar Tjimahi. Daar legt hij contact met een groep 

katholieke scouts. In overleg neemt hij 7 protestantse jongens over en begint hiermee een 

eigen groep. Op 7 januari 1947, 15 jaar na zijn installatie als scout, kreeg hij zijn volmacht als 

groepsleider en hopman van Groep 2 Tjimahi Jan van Hoof.   

 

Peter leerde via Piet Laureijs zijn toekomstige vrouw Emma Struwer kennen. Emma was de 

zus van Emmie, de echtgenote van Piet. Leembruggen ging in 1948 uit dienst en verhuisde 

van Tjimahi naar Jakarta. 

 

Hij was lang actief binnen Scouting. Peter was in 1950 aanwezig als cursist bij een de 

Districtscursus in Batang (Midden Java) en zat in nest Grijs. Daarnaast was hij hopman en 

ScoutShop manager van district Djakarta.  

 

Peter verhuisde eind jaren vijftig naar Nederland waar hij ook actief scout was. Hij werd lid 

van de Schout bij Nacht Doorman Groep in Leeuwarden en heeft daar op 23 april 1957 de 

AldGilles stam opgericht samen met Bauke van Keulen en Jan Jansma. Tussen 1962 en 

1975 was hij beroepskracht (Scoutleider in algemene dienst). Hij werkte aan het witte 

vlekken plan onder Oubaas van der Veer en zijn taak was om in Groningen, Friesland, 

Drenthe en Overijssel nieuwe groepen op te richtten. Hij ontving een Gouden en een 

Zilveren Jacobsstaf. In 1967 werd hij groepsleider in Hasselt bij een toen nieuw opgerichte 

groep. 
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Peter verhuisde in 1975 naar Californië. Daar richtte hij de Soekiboemi- 

club op met leden uit zijn Soekiboemi tijd en oud-scouts. Zijn vrouw is 

overleden op 31 maart 1997. Hij schreef in 2001 het boek ´Het 

levensverhaal van een Indische padvinder´.  Peter overleed op 1 

augustus 2012 in Ventura, Californië, op 92 jarige leeftijd. 

 

Meer informatie 

Stichting Ripassa (ripassa-fam.com) 

Peter Leembruggen Obituary - Death Notice and Service Information 

(legacy.com) 

Logboek districtscursus welpen 1950, Scoutingmuseum Baarn 

Gerard Willem Leembruggen (oorlogsgravenstichting.nl)  

Kedoengbadak (japanseburgerkampen.nl) 

Baros 6 (japanseburgerkampen.nl) 

Tjimahi (japanseburgerkampen.nl) 

Namenlijst Tjimahi (japanseburgerkampen.nl) 

Het levensverhaal van een Indische padvinder, 2001, Peter van Leembruggen 

Logboek Peter van Leembruggen, 1933 – 1955, Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn.  

Tjideng (U) (bersiapkampen.nl) 

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://www.ripassa-fam.com/Waringin/Waringin%2033%20%202012%20(webversie).pdf
https://www.legacy.com/obituaries/name/peter-leembruggen-obituary?pid=158923284
https://www.legacy.com/obituaries/name/peter-leembruggen-obituary?pid=158923284
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/89407/gerard-willem-leembruggen
https://www.japanseburgerkampen.nl/Kedoengbadak.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/Baros%206.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/4e%20en%209e%20Bataljon.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjimahi-kampen%20aug%201945%20L.htm
https://www.bersiapkampen.nl/Tjideng.htm
http://vrijheid.scouting.nl/

