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Lily Margaretha de Kant is
geboren op 9 februari
1925 in Hong Kong. Ze
was de dochter van Kitty
Ricardo, Engelse van
origine, en Pieter de Kant.
Het echtpaar kreeg drie
kinderen: Lily, Tineke en Henk.

Lily was voor de oorlog actief bij Scouting in Batavia en kende Dick Meerstadt uit die tijd. Als
contact adres op zijn interneringskaart stond het adres van de fam. De Kant.

Tijdens de bezetting door Japan van Nederlands-Indié werd zij en de rest van het gezin
geinterneerd. Eerst kwam Lily in 1942 terecht in een woning aan de Tjioedjoengweg 17 in
Batavia. Hier moest zij divers corvee verrichten. Zij verbleef daar ongeveer 6-8 maanden.
Hierna werd zij overgeplaatst naar het kamp Tjideng. Dit kamp bestond uit huizen in een
woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn.
Hier werkte ze in het 'ziekenhuis'. Zij bleef hier geinterneerd tot de capitulatie van Japan in
1945.

Dick was matroos en werd als krijgsgevangene geinterneerd, in eerste instantie op Java. Er
is een fotolijstje, gemaakt van een aluminium rantang blikje bewaard gebleven dat hij heeft
gemaakt voor Lily de Kant toen hij krijgsgevangen was in diverse kampen op Java.

Lily wordt een aantal keren genoemd in het boek 'De Japanse bezetting in dagboeken,
Tjideng'.

Na de oorlog trouwde ze met Henk Meijer.
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https://cc.museon-omniversum.nl/#/query/c7a783a1-8a13-45eb-942d-5a7d16040ff9
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjideng%20Register%20april%201944%20alf.htm
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=%28kant+ricardo%29&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1925%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1925%22%29&redirect=true&page=1&facets%5Btype%5D%5B%5D=familiebericht&identifier=ddd:010657245:mpeg21:a0184&resultsidentifier=ddd:010657245:mpeg21:a0184&rowid=4

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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