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Scouts in Nederlands Oost Indié

Laura Karthaus

Scouting

Laura Josephine Marie Karthaus is geboren op
26 oktober 1904 te Buitenzorg, NOI. Ze was
ingetreden als lid van de congregatie van
zusters van Franciscanessen. Haar katholieke
naam was zr. Myriam.

Ze was onderwijzeres aan de zustersschool in
Djokjakarta.

Ze was actief in het katholieke verenigingsleven en welpenleidster, baloe, bij de katholieke
Europese padvindersgroep in Djokjakarta. In 1935 nam ze afscheid omdat ze voor haar werk
werd overgeplaatst naar Semarang.

Tijdens de Japanse bezetting werd ze geinterneerd. Ze kwam terecht in kamp Banjoebiroe
11. Banjoebiroe lag ongeveer 5 km ten zuiden van Ambarawa. Het kamp was ondergebracht
in een militair kampement, ten oosten van de plaats zelf. Hier is ze overleden in juli 1943.

Meer informatie

De koerier » 15 jul 1935 - Art. 12 | Delpher

Laura Josephine Marie Karthaus (oorlogsgravenstichting.nl)
Banjoebiroe 11 (japanseburgerkampen.nl)

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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