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Scouts in Nederlands Oost Indië 

Jos van Gils 
 

 

 

Adrianus Antonius (Jos) van Gils is geboren op 21 februari 1909 in 

Terheijden. Hij was de zoon van Antonius van Gils en Catharina Roovers. 

Zijn ouders trouwden op 22 mei 1908 in Terheijden. 

 

Jos van Gils was pastoor bij de Orde van het Heilig Kruis (O.S.C.) 

(Kruisheren). Hij werd tot priester gewijd door Mgr. A.F. Diepen op 19 

september 1931 in Haaren. Hij vertrok in 1932 naar de missie in Nederlands Indië.  

 

Hij was in 1940 groepsaalmoezenier 

bij de katholieke St. Jozef in Cheribon. 

De groep had toen 17 welpen en 9 

verkenners. André Verdier was 

groepsleider en hopman.  

 

Tijdens de oorlog kwam hij terecht in kamp 4e en 9e Bataljon in Tjimahi, samen met zijn 

mede kruisheren en (oud) groepsaalmoezeniers Jo Scharff, Theo Koster en Noud 

Vermeulen. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi en bestond uit de kazernes 

van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 

werd het burgermannenkamp. 

 

Hij keerde in 1954 voorgoed terug naar Nederland en is overleden op 13 juli 1975 in Schayk. 

 

Meer informatie 

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3e jaargang 1940-1941 

Huwelijk Antonius van Gils & Catharina Roovers & Cornelia Huijbregts & Elisabeth van Meel 

& Adriaan van Gils & Marijn Roovers op 22 mei 1908 te Terheijden » Open Archieven 

Kruisheren-missionarissen van de Java-missie, 1927–1934 - De Kruisheren 

NAAM (japanseburgerkampen.nl) 

Tjimahi (japanseburgerkampen.nl) 

Groepsfoto: Op de achterste rij staat Jos van Gils als vijfde van links. 

 

https://www.openarchieven.nl/rat:473bab80-385f-11e0-bcd1-8edf61960649
https://www.openarchieven.nl/rat:473bab80-385f-11e0-bcd1-8edf61960649
https://kruisheren.eu/kruisheren-missionarissen-van-de-java-missie-1927-1934/
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjimahi-kampen%20aug%201945%20D.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/4e%20en%209e%20Bataljon.htm
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

