Scouts in Nederlands Oost Indié

Johannes (Jo) Fredericus Maria Scharff is geboren op 2 maart 1906 in
Amsterdam. Hij was de zoon van Johannes Scharff en Clasina Daane.

Hij was pastoor bij de Orde van het Heilig Kruis (O.S.C.) (Kruisheren). Jo
vertrok in 1932 naar de missie in Nederlands Indié.
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Tijdens de oorlog kwam hij terecht in kamp 4e en 9e Bataljon in Tjimahi, samen met zijn
mede kruisheren en (oud) groepsaalmoezeniers Theo Koster, Jos van Gils en Noud
Vermeulen. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi en bestond uit de kazernes
van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944
werd het burgermannenkamp.

Jo Scharff is overleden op 7 mei 1959 in Bandung.

Meer informatie

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3¢ jaargang 1940-1941
Zoeken (cbhgverzamelingen.nl)

NAAM (japanseburgerkampen.nl)

Tjimahi (japanseburgerkampen.nl)

Kruisheren-missionarissen van de Java-missie, 1927-1934 - De Kruisheren
In memoriam: 7 mei - De Kruisheren

Groepsfoto: Jo is de 7¢ persoon van links naar rechts achterste rij.

Scouts in de oorlog



https://cbgverzamelingen.nl/zoeken?search=scharff&collection=Oost-Indische+bronnen
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjimahi-kampen%20aug%201945%20S.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/4e%20en%209e%20Bataljon.htm
https://kruisheren.eu/kruisheren-missionarissen-van-de-java-missie-1927-1934/
https://kruisheren.eu/im-0507/

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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