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Jan Hofstee
-

Jan Hofstee is geboren rond 1931. Hij was de zoon van Jan Hofstee (1895) en Zwaannetje
Gerritdina Wansink (1891-1968). Zijn ouders trouwden in 1921 in Deventer en zijn vader was
opzichter bij de Heidemij.

Jan zat tijdens de oorlog met zijn moeder geinterneerd in kamp 6 in Ambarawa op Midden
Java. Hij komt daar op 24 december 1942 aan. Kamp 6 was ondergebracht in de
officierswoningen van een oud KNIL-kampement direct ten westen van Fort Willem |. Kamp 6
was een vrouwenkamp omheind door bamboevlechtwerk met prikkeldraad en werd bewaakt
door Japanse soldaten. Jan houdt een dagboek bij van zijn tijd in het kamp. Het is
opgenomen in het boek ‘Wij weten van hoe’ over de jongenskampen in Ambarawa.

Corrie ‘Keesje’ Wijna startte begin 1942 als
Akela met een welpenhorde. De horde werd de
O.K. Club genoemd en had steeds een andere
plaats om samen te komen om geen argwaan
te wekken. Er werd veel gezongen. Er waren 2
clubs; een van 8 tot 12 jaar en een van 12 tot
14 jaar. De welpen werden niet geinstalleerd in
het kamp, dat was te gevaarlijk. De jongens
van 12 tot 14 werden op 17 september 1944
weggevoerd naar het jongenskamp 8 in
Ambarawa. Akela Wijna spreekt over de laatste
bijeenkomst op 16 september 1944 van de OK
club in haar dagboek. Ze schrijft de namen van
de jongens die weg moeten op. In totaal
werden die dag 128 jongens, 15 mannen en
17 nonnen verplaatst. Hij vindt dat het afscheid
zijn moeder erg zwaar treft: “omdat die helemaal alleen achterblijft, helemaal alleen.” Maar
zelf heeft hij het ook niet zo makkelijk.
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Jan Hofstee was 13 jaar toen hij in het jongenskamp Ambarawa 8 kwam (nummer 5423).
Kamp 8 in Ambarawa was ondergebracht in de school en het jongensinternaat van St Louis,
beheerd door de Broeders van Maastricht of Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis. Het
lag aan de westzijde van Ambarawa aan de weg naar Magelang.

In zijn dagboek schrijft hij: 18 september 1944 zijn we in het kamp St. Louis aangekomen.
Een vieze boel dat het hier was... een tekort aan water, een vies toilet en ga zo maar door.
Ik heb het moeilijk en ben getroost door Zuster Marie-Joseph (Donsen). Ik moet nu zelf
wassen, vandaag een hemd en een broek en morgen de broek en bloes. Het Delfia blik doet
goede diensten en iedereen vindt het een reuze handig ding.
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19 september 1944 ben ik mijn bord en mes kwijt geraakt. Gestolen !. Ik ben naar Meneer
Huisman gegaan en hij zei: "Maak jezelf vertrouwd en vertrouw niemand ! “. Toen ik op zaal
terug kwam was mijn bord en mes terecht. Ik heb het hem gauw verteld en hij was blij.

Na vier weken kwam de kentering. Hij vermand zich en begint het gevoel van de heimwee de
baas te worden.

Het jaar 1945 heeft zijn intrede gedaan met de Koreaanse-opstand en de komst van een
Nederlands vliegtuig in januari, maar ook weer met een steeds krapper rantsoen. In het
kamp probeert men zelf brood te bakken. Smokkel neemt hand over hand toe, Jan wordt
zelfstandiger, zijn kritiek op de leiding neemt toe, zelfs de nonnen moeten het nu ontgelden.

Op 23 april 1945 krijgt Jan 40 graden koorts. Drie dagen later ligt hij in de ziekenzaal. Dat
komt slecht uit want de komende dinsdag zullen ze verhuizen naar kamp 7. Op donderdag
26 juli 1945 is Jan zover hersteld dat hij wordt overgeplaatst naar de rustzaal, waar hij een
week later ontslagen wordt. Eind augustus wordt hij met zijn moeder herenigd. Zij kreeg een
volwassen zoon terug, kritisch, scherpzinnig en vol toewijding voor zijn omgeving.

Op 23 mei 1946 ging het gezin met de Tegelberg vanuit Tandjong Priok naar Amsterdam.
Jan Hofstee is gestorven op 25 januari 1984.
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Ambarawa 6

Ambarawa 5 naamlijst G-L

Ambarawa 8

Ambarawa 8 / naamlijst
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Jan Hofstee & Zwaannetje Gerritdina Wansink op 10 augustus 1921 te Deventer » Open
Archieven

Hofstee-Wansink - Ons Land

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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