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Jaap de Roder is de zoon van Cornelis Gijsbertus de Roder (1894-1945) en Johanna Levina 

de Zwarte (1899). Hij had een zus, Rietie en een broer, Frans. 

 

Hij woonde van 1930 tot 1936 in Djokjakarta. Zijn vader was daar hoofdonderwijzer aan de 

Lagere Hollands-Chinese school in de benedenstad. Zijn vader was Akela bij groep 4 in 

Djokjakarta, NOI. Zijn zus was padvindster bij deze groep. In september 1937 gaat het gezin 

voor 9 maand met verlof naar Nederland. Na terugkeer wordt zijn vader schoolhoofd van de 

Eerste Europese school in Batavia.  

 

Jaap werd scout bij Groep 12 Oranje Blauw (Jong Holland) van de NIPV in Batavia, samen 

met Guus, Pim Peters en Frans Ossendorp. Zijn naam komt voor in een brief die Joop 

Blinkert na de oorlog van zijn scoutingvriend Guus ontvangt. Guus noemt hierin 

Scoutingvrienden en -leiders uit onder andere Batavia. De groep had ook een 

Zeeverkennersgroep die iedere zaterdagmiddag samenkwam in Tandjong Priok, de haven 

van Batavia. 

 

Tijdens de oorlog worden zijn zus Rietie en hun moeder geïnterneerd in kamp Tjideng, een 

woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn. 

Hun vader werd geïnterneerd in het krijgsgevangenkamp in Pakan Baroe op Sumatra. Hij 

moest daar werken aan de Pakan Baroe-spoorweg en overleed op 8 januari 1945 aan 

dysenterie. 

 

Na de oorlog woonde Jaap in Vero Beach, Florida, USA. 
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://oorlogsgravenstichting.nl/zoeken?excact=1&object=persoon&filter%5b0%5d=categorie&value%5b0%5d=Pakanbaroe-spoorweg#zoeken-form
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00425/e7289c3a-148f-102f-a8e2-0050569c51dd
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/127757/cornelis-gijsbertus-de-roder
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-meijers/I76418.php
https://moesson.pictura-dp.nl/issue/MOESSON/1990-04-15/edition/0/page/8?query=Roder&sort=relevance
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjideng.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjideng%20Register%20april%201944%20alf.htm
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