Scouts in Nederlands Oost Indié

G.E.van der Leij

G.E. van der Leij is geboren in 1936 in Tjimahi, NOI.
Hij was een rasecht padvindertje.

In 1942 was de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indié met Japan. Hij was toen 6 jaar en
Indié werd veroverd door Japan. Hij moest met zijn familie in Tjimahi het kamp in. Ze zaten
eerst in tijdelijke treinkampementen, waarna ze later naar een grote loods werden
overgebracht. In die loods sliepen ze met honderden mensen. Het was een kamp van
moeders en kinderen. De mannen moesten werken. Vanaf toen heeft hij zijn vader voor een
lange tijd niet meer gezien. De loods waar zij in zaten, waren omring door bamboe met
daaromheen weer prikkeldraad en daar weer omheen bamboe. Niemand kon ontsnappen of
ook maar naar buiten kijken. Als gevangenen dat wel deden, dan werd ze openlijk gemarteld
en vermoord om zo de angst bij de mensen goed in te stampen. Zijn zusje was toen 4 jaar
en zijn broertje 2 jaar.

Zijn moeder werd voor verhoring eerst naar de Kempetai gestuurd, de Japanse geheime
dienst.

De bedden in de loods waren allemaal op elkaar gestapeld. De kinderen sliepen onder en de
moeders boven. ledereen in het kamp moest werken, ook de kinderen. Desondanks ervoer
hij het werk niet per se als belastend. Als kind in die tijd zag hij het als tijdverdrijf. Vooral toen
later ook zijn neefjes en tantes erbij kwamen. G- zat nooit op school maar €één van zijn tantes
gaf de kinderen in het geheim les. Als de Japanners dat wisten, dan hadden ze een groot
probleem.

Meer informatie
Een-padvinder-fluit-en-zingt-onder-alle-omstandigheden

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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