Scouts in Nederlands Oost Indié

Evelien (Eef) Klink is geboren op 6 maart 1930 in Malang. Ze is de
achterkleindochter van wijkmeester Klink en ging net als de meeste Indo-
Afrikaanse kinderen bij de nonnen op school. Ze moest in de jaren dat
haar vader als KNIL militair werkte, vaak verhuizen naar een nieuwe
standplaats. Evelien groeide op in Poerworedjo en koestert de
herinnering aan haar meisjesjaren in het Afrikaanse kamp. Hoewel ook bij
haar thuis nooit over de Afrikaanse herkomst werd gesproken, was
Evelien van jongs af aan vastbesloten dat ze ‘een Afrikaanse jongen’
wilde trouwen. Familiekiekjes die de Tweede Wereldoorlog, de
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en de reis naar Nederland hebben overleefd,
getuigen van een rijk verenigingsleven: schoolclubs, de fanfare, de padvinders, de rk-jonge
meisjesclub ‘De Zonnebloemen’.

Tijdens de Japanse bezetting werden de kinderen van het Afrikaanse kamp tewerkgesteld,
jongens gescheiden van de meisjes. De Indo-Afrikaanse meisjes werkten in een fabriek waar
ze jute zakken moesten maken voor het Japanse leger. Evelien Klink, Gusta Beelt, Rika
Maurik en Mary Land waren toen 12 tot 14 jaar oud.

Terwijl de mannen en jongens in november 1945 werden afgevoerd naar de gevangenis,
moesten de vrouwen en kinderen uit het Afrikaanse kamp zich verzamelen in het militair
ziekenhuis, waar ze enkele weken werden vastgehouden.

Van het Militair Ziekenhuis werden ze later overgebracht naar de Katholieke Muloschool,
waar ze onder toezicht van republikeinse militairen geinterneerd werden. Deze groep werd in
1946 geévacueerd naar Solo, en vandaar verder naar Bandung of Batavia/Jakarta.

In 1947 ontmoet ze Daan Cordus en in 1951 trouwden ze. Eef is overleden op 29 augustus
2018 in Alkmaar.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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