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Dorus Haarman 
 

 

 

Theodorus (Dorus) Johannes Haarman is geboren op 19 februari 1925 in Djokjakarta, NOI. 

Hij was de zoon van Frederik Christiaan Herman Haarman (5 april 1884, Den Bosch) en 

Suzanna Clasina Leclercq de Courcelles (25 juli 1895, Batavia). Hij had een broer Fred en 

zus.  

 

Hij zat op de Koningin Wilhelmina school in Bandung. 

 

Dorus was scout bij de Groep Ster in Bandung. Deze groep droeg een zwarte das met een 

gele vijfpuntige ster. Frans Gehl, onderwijzer op de school, was hopman van deze groep.  

 

Dorus heeft vanaf zijn 17e jaar in de jappenkampen gezeten en is al die tijd alleen geweest. 

Hij zat onder andere in kamp 4e en 9e bataljon in Bandung. Na de oorlog bleek alleen zijn 

zusje, meer dood dan levend, in kamp Ambawara, nog in leven te zijn. Zijn broer was als 

krijgsgevangene naar Japan gebracht en kwam terecht in kamp Nagoya 1B. Hij moest daar 

werken in een loodmijn en lag aan het eind van de oorlog in een ziekenhuis. Zijn moeder is 

overleden op 10 oktober 1943 in kamp Tjihapit in Bandung en zijn vader op 20 februari 1945 

in het Tjimahi centr. hospital. 

 

Na de bevrijding kwam Dorus terecht op een verzamelkamp op het 

vliegveld Andir om vervolgens naar Batavia te worden gevlogen. Op 

dit vliegveld maakte hij kennis met Anneke Emma Donk (1924-2004), 

die hij op de reis naar Nederland beter leerde kennen. In Batavia lag 

de ms. Johan Van Oldenbarnevelt op hen te wachten om hen en de 

andere overlevenden van de kampen naar Nederland terug te 

brengen. Zij kwamen in 1946 in Nederland aan. Die eerste vaart van 

de Johan van Oldenbarnevelt kreeg de naam van ‘weduwen en wezen 

boot’. Omdat er over de wezen uit die oorlog weinig of niets bekend 

was, werd Dorus benaderd om zijn ervaringen op schrift te stellen voor 

de uitgave van het boek Donkere regendruppels, uitgegeven door bergboek.nl in 2002. 

 

Dorus en Anneke zijn in 1947 in Holland getrouwd. 

 

Het zusje van Dorus is ook naar Holland gekomen en zijn broer is naar Australië gemigreerd. 

Dorus heeft hen in 1972 nog een laatste keer terug gezien. 

 

Zijn toekomstige vrouw begon haar internering in Bandung. Zij zat toen, samen met haar 

moeder, 2 broertjes en 1 zusje in het Bloemenkamp. De jongens (Hans en Miel)  werden 

daar van de familie gescheiden en naar het mannenkamp in Tjimahi gebracht. De vrouwen, 

waaronder ook Anneke’s moeder en haar zusje Thea zijn daarna naar Moentilan gebracht. 

Anneke’s vader was kapitein in het leger en haar oudere broer was milicien. Haar vader en 

broer zijn als krijgsgevangene naar Birma gedeporteerd, waar zij bij de aanleg van de 

beruchte Birma spoorlijn om het leven zijn gekomen. 
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Dorus is overleden op 5 februari 2014 in Gorinchem.  
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  
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