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Scouts in Nederlands Oost Indië 

Cornelia Leepel-van der Spek 
 

 

 

Cornelia Anna van der Spek is geboren op 26 september 1901 in Barabai, Borneo, NOI. Ze 

was de dochter van Jacob Willem van der Spek en Christina Hendrika Kruijmel. Cornelia was 

apotheker.  

 

Ze trouwde met Nicolaas Hendrik Leepel (1898). Nicolaas ging in 1919 in Nederland 

studeren en werd na zijn eindexamen toegelaten op de Universiteit in Utrecht in 1921. Hij 

verloofde zich in 1922 met Cornelia, toen hij nog student was en zij in Bloemendaal woonde. 

Hij studeerde af in 1925 en ze trouwden op 27 april 1926 in Den Haag. Hierna vertrokken ze 

naar Nederlands-Indië, Cornelia en Nicolaas hadden twee kinderen, Chris (1927) en Aline 

(1928).  

 

Nicolaas werd in juli 1926 advocaat in Bandung en een jaar later in Makassar op het eiland 

Celebes. In 1931 werkte hij daar bij de Raad van Justitie. Hij was plaatsvervangend 

burgemeester in 1932 en 1935 en was burgemeester van Makassar in 1938. In 1939 had hij 

kantoor aan de Verlengde Wilhelminastraat. Nicolaas deed actief mee met zeilwedstrijden en 

won regelmatig.   

 

Cornelia was secretaresse van de afdeling Makassar bij het Meisjesgilde. Ze hadden hun 

clubhuis in Fort Rotterdam. Op 16 april 1939 ontvingen ze de Trekkende vlag toen deze 

tijdens een rondreis door Nederlands-Indië Makassar aandeed. De vlag werd op 6 augustus 

1937 door Lady Baden Powell op de Jamboree in 

Vogelenzang overhandigd aan de afdeling uit Vlissingen, 

die voorgesteld had om een padvindstersvlag door heel 

Nederland te laten trekken. Nadat de vlag 83 plaatsen in 

Nederland had aangedaan, ging ze naar West-Indië en 

kwam weer in Nederland terug waar ze aan Guido Els 

van Eek uit Soerabaja werd meegegeven voor een tocht 

door Nederlands-Indië. Op zaterdag 10 september 1938 

werd de vlag, vergezeld van een oorkonde in een keurige 

gebrandschilderde doos met padvindstersceremonie in 

Malang officieel aan de Hoofdcommissaresse van het 

Meisjes Gilde in Nederlands-Indië uitgereikt. De 

Trekkende Vlag is nadat heel Java werd doorgereisd, 

naar de buitenbezittingen vertrokken. Twee dagen later 

vervolgde de vlag haar  reis naar Ambon en Toeal. 

 

De moeder van Nicolaas, Gesina Leepel-Kolkmeijer, overleed op 15 juli 1945 in kamp 
Halmaheira, Semarang. 
 
Het is aannemelijk dat zij en haar man tijdens de oorlog werden geïnterneerd.  
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Na de oorlog werd Nicolaas weer advocaat in Makassar. Cornelia ging met haar kinderen 

met de Willem Ruys terug naar Nederland en kwam op 12 juli 1948 aan in Rotterdam. Op 19 

mei 1949 verliet ook Nicolaas Nederlands Indië voorgoed, na 22 jaar als advocaat gewerkt te 

hebben en 21 jaar voor de lokale overheid.   

 

Nicolaas is overleden op 6 mei 1972, Cornelia overleed anderhalf jaar later op 8 december 

1973. Ze liggen begraven in Driehuis. 
 

Meer informatie 

De Indische Padvindster juni 1939 

De Padvindster juni 1939 

Telefoongids-Celebes-Zuid-Ms-1939-KIT.pdf (zwp-lbstudie.nl) 

Algemeen Handelsblad (kb.nl) 

Telefoongids-Celebes-Zuid-Ms-1949-KIT.pdf (zwp-lbstudie.nl) 

Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië - Dutch East Indies - Google Boeken 

(Opgelost) Waar ligt Barabei? » Onderzoek in Indonesië » Stamboom Forum 

Huwelijk Nicolaas Hendrik Leepel & Cornelia Anna van der Spek op 27 april 1926 te 's-

Gravenhage » Open Archieven 

Nicolaas Hendrik Leepel & Cornelia Anna van der Spek (awardspace.info) 

WILRUYS.04 - Kladblok (igv.nl) 

Driehuis - Begraafplaats Westerveld - - graf 1380910 (online-begraafplaatsen.nl) 

Gesina Leepel-Kolkmeijer (oorlogsgravenstichting.nl) 

C.A. Leepel-van der Spek - Ons Land 

Het hele verhaal van de trekkende vlag is te lezen bij het Scouting Museum in Baarn:  

Documentatie - Nationaal Scouting Museum 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.zwp-lbstudie.nl/ned-indie/ptt/Telf-Gids/Telefoongids-Celebes-Zuid-Ms-1939-KIT.pdf
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000056009:mpeg21:pdf
https://www.zwp-lbstudie.nl/ned-indie/ptt/Telf-Gids/Telefoongids-Celebes-Zuid-Ms-1949-KIT.pdf
https://books.google.nl/books?id=VjUNAQAAIAAJ&pg=PA791&lpg=PA791&dq=Mr+Leepel+makassar&source=bl&ots=EqHZTT3nOK&sig=ACfU3U3csEx0aCReLPHerBYA5jsoGWKBZw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwil2pS7gq7vAhXRC-wKHfK6D8wQ6AEwA3oECAYQAw#v=onepage&q=Mr%20Leepel%20makassar&f=false
https://www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/53897/0/opgelost_waar_ligt_barabei
https://www.openarch.nl/hga:487B6754-CE70-42C8-A4F7-8A7A6F7AD47D/nl
https://www.openarch.nl/hga:487B6754-CE70-42C8-A4F7-8A7A6F7AD47D/nl
http://saskiiaa.awardspace.info/LeepelvanderSpek.html
https://igv.nl/wp-content/uploads/2018/03/Willem-Ruys_1948-1957.pdf
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?sortpers=overleden&command=showgraf&bgp=837&grafid=1380910&char=L
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/89480/gesina-leepel-kolkmeijer
https://www.onsland.nl/personen/ff035883-0ffe-4730-aab8-d4beef4fbd20
https://nationaalmuseum.scouting.nl/documentatie/
http://vrijheid.scouting.nl/

