
  

Scouts in de oorlog 1 
 

Scoutinggroepen ondergronds in Nederlands Indië 

Victoriagroepen, Tandjoeng Balei,  

Sumatra, NOI 

 
Nederlandse burgers en militairen werden in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië door 

de Japanners  geïnterneerd in kampen. Enkele van deze kampen waren alleen voor 

krijgsgevangenen, andere hadden zowel burgerlijke als militaire geïnterneerden en weer 

anderen waren exclusief bestemd voor burgers. In veel van deze kampen begonnen de 

scouts met ondergrondse bijeenkomsten. Militairen in de werkkampen langs de 

Birmaspoortlijn en in kampen in Nederlands Indië richtten stammen op en in de 

burgerkampen begonnen scoutingvrijwilligers met het organiseren van activiteiten voor de 

daar aanwezige kinderen.  

 

Tandjoeng Balei, Noord Sumatra  

Tandjoeng Balei lag ongeveer 175 km ten oosten van Medan aan de kustweg. De 

gevangenis, de Javasche Bank, Hotel Asahan en het RK-internaat lagen in het centrum van 

de stad, Batoe Satoe werd gebouwd op een voormalig voetbalveld in het zuiden van de stad. 

 

Scouting 

Op Sumatra lag het kamp Tandjong Balei. Daar werden de “Victoria” groepen  opgericht, één 

voor jongens en één voor meisjes. De meisjesgroep stond onder leiding van Jet Hahn en 

telde 27 leden. Er werd allround padvindsterswerk gedaan. De jongensgroep bestond 

oorspronkelijk alleen uit een welpenhorde onder leiding van Johanna Dill. 

 

Beide groepen hebben met veel enthousiasme gewerkt en zeer veel bijgedragen aan het 

morele peil onder de kampbewoners. De laatste bijeenkomsten werden gehouden Sint Joris 

1944, toen de Jap een dusdanig streng verbod van samenkomsten uitvaardigde, dat 

bijenkomsten onmogelijk maakten. Na dit verbod werd echter onder het mom van 

sportmiddagen, die af en toe waren toegestaan, in het geheim nog doorgewerkt. 

 

De volgende scouts waren hier lid van:  

• Jet Hahn-Mooij 

• Johanna Dill-ten Harmsen van der Beek 

 

Meer informatie 

Achter-kawat-en-Gedek.pdf (s-i-d.nl) 

Tandjoeng Balei (japanseburgerkampen.nl) 

 

  

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.s-i-d.nl/wp-content/uploads/2019/06/Achter-kawat-en-Gedek.pdf
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tandjoeng%20Balei.htm
http://vrijheid.scouting.nl/

