Scoutinggroepen ondergronds in Nederlands Indié

Afdeling Ambar
~ L7

Nederlandse burgers en militairen werden in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azié door
de Japanners geinterneerd in kampen. Enkele van deze kampen waren alleen voor
krijgsgevangenen, andere hadden zowel burgerlijke als militaire geinterneerden en weer
anderen waren exclusief bestemd voor burgers. In veel van deze kampen begonnen de
scouts met ondergrondse bijeenkomsten. Militairen in de werkkampen langs de
Birmaspoortlijn en in kampen in Nederlands Indié richtten stammen op en in de
burgerkampen begonnen scoutingvrijwilligers met het organiseren van activiteiten voor de
daar aanwezige kinderen.

Kamp Ambarawa 9

Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van
Semarang. Het kamp was ondergebracht in de
school en het internaat van de Zusters
Franciscanessen van Heythuysen; het lag aan de
westzijde van Ambarawa aan de weg naar
Magelang. Het kamp was tot 4 mei 1945 een
“gewoon” vrouwenkamp, per 1 juli 1945 werd het
een werkkamp met een touwdraaierij en een
naaiwerkplaats (vandaar de haam
Touwslagerskamp).

Scouting
Tijdens de Japanse bezetting was Oehoe Cornelie Joseph geinterneerd in Kamp
Ambarawa 9. Bij haar corveedienst stond jeugdwerk genoteerd.

Bea van der Linden zat tijdens
de oorlog ook in dit kamp
geinterneerd. Daar maakte ze
onder een groot aantal
ontwerpen voor borduurwerk.
Op de bewaarde ontwerpen
staan ook de logos voor van de
kamp-padvindsters (11-13
jaar). Volgens dit ontwerp
waren de padvindsters
ingedeeld in vier patrouilles:

de zonnebloemenpatrouille,
klaprozenpatrouille,
maartviolenpatrouille en de _ '
rozenpatrouille. o _ ! :;‘Tt;‘?;?v‘{{ij”'f.’“Zt‘*

Scoults in de oorlog




Meer informatie

Achter-kawat-en-Gedek.pdf (s-i-d.nl)

Ambarawa 9 (japanseburgerkampen.nl)

Ambarawa 9 (schrift Mw de Bree) (japanseburgerkampen.nl)
Borduurpatroon - Het Geheugen (delpher.nl)

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.

Scouts in de oorlog



https://www.s-i-d.nl/wp-content/uploads/2019/06/Achter-kawat-en-Gedek.pdf
https://www.japanseburgerkampen.nl/Ambarawa%209.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/Ambarawa%209%20Register%20alf.htm
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view/borduurpatroon-linden-bea-der?coll=ngvn&maxperpage=36&page=1&query=kamp%3Dpadvindster&identifier=MUSE01%3A9855
http://vrijheid.scouting.nl/

