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Scouts in naoorlogs Indië 

Jan van Beek 

 

 

 

Johannes (Jan) Everardus van 

Beek is geboren op 26 juni 1928 in 

Amsterdam. Hij was de zoon van 

Hendrik van Beek en Adriana 

Johanna Thijssen.  

  

Jan was voortrekker bij de St. 

Bavogroep in Amsterdam.  

 

Na de oorlog ging hij als marinier 2e klas naar 

Nederlands Indië.  

 

Hij is overleden door ziekte op 24 augustus 1949 in het 

marinehospitaal in Soerabaja. Jan is begraven op het 

Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya. 

  

Meer informatie 

Johannes Everardus van Beek | Oorlogsgravenstichting 

Voortgang november 1949-11 (voortrekkersblad van de 

KV) 

 

  

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  
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