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Scouts in naoorlogs Indië 

H. Zegwaard 

 

 

 

Pater H.F.L. Zegwaard was pastoor van het Heilige Hart in 

Overhoven.  

 

In november 1943 werden binnen de Katholieke Actie werkgroepen 

gestart voor jongens tussen 12 en 17. De Katholieke Actie (KA) was 

een door paus Pius XI geïnitieerde katholieke lekenbeweging, die 

de secularisering van de samenleving moest tegengaan. Tijdens de 

bezetting wilde ze de gelovigen behoeden voor de (morele) gevaren 

van het nationaalsocialisme. De KA was onder andere actief om 

werkwilligen die naar Duitsland gingen, over te halen om te stoppen. 

Ook spoorden ze dwangarbeiders in het kader van de 

Arbeitseinsatz, die met verlof naar huis kwamen, aan om niet terug te keren maar onder te 

duiken. Deze activiteiten bracht veel K.A.-propagandisten en instructeurs op het pad van de 

illegaliteit.  

 

Voor de verboden Katholieke Verkenners en de Jonge Wacht was de KA een goede 

dekmantel. Jacques Meisen, leider bij de Jonge Wacht voor de oorlog, was ´er als de kippen 

bij´. Dit was een machtig hulpmiddel om de jeugd vast te houden. Jacques werd 

districtscommissaris. Overal ontstonden werkgroepen binnen de Katholieke Actie. Kapelaan 

Beij gaf als directeur ondersteuning. Er ontstonden verschillende groepen, deels 

voorzettingen van de oude groepen binnen de Jonge Wacht (Pioniers, Milites Christi, 

Spoorzoekers, Don Bosco, Parcival, Trekkers, Bokkenrijders en Woudlopers). Samen 

hadden ze 120 jongens. De leiders waren onder andere oud-vaandrig Mat Vromans van de 

Verkennerij. Jacques Meisen, Antoinne Vernooy, Harrie Dieteren, Ant. Phennings, Edm. 

Verhoeven, Nic. Wessels en Ch. Chorus.  

 

Op een gegeven moment werd Kapelaan Beij 

rector in St. Joost en hij werd opgevolgd door Pater 

H. Zegwaard, van de paters van het Heilige Hart in 

Overhoven. De jongens trokken er met hun 

afdelingen op uit, speelden in de Knollenberg, 

organiseerden tochten en gingen kamperen. In de 

winter hielden ze trainingen als voorbereiding op de 

echte vrije jeugdbeweging, die na de bevrijding 

zeker zou komen.  In augustus 1944 ging de hele 

groep op kamp in Haelen, op het oude bivakterrein 

van De Jonge Wacht. Tijdens het kamp waren ze getuige van een luchtgevecht met Engelse 

vliegtuigen. Omdat alle jongens een ANWB kaart hadden en Jacques ook kampeerleider en 

mentor van de ANWB was, konden de activiteiten legaal doorgaan.  
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Na de oorlog was Zegwaard samen met Jacques Meisen betrokken bij gesprekken om te 

komen tot één katholieke jeugdbeweging. Hij was er voorstander van om in Sittard alle jeugd 

samen te brengen in de Katholieke verkenners. De Deken Thijssen groep, die ook al voor de 

oorlog bestond, werd weer opgericht en pater Zegwaard werd aalmoezenier. Toen hij aan 

het roer stond ging dit goed, maar op een gegeven moment werd hij ingezet als 

aalmoezenier voor de Binnenlandse Strijdkrachten en daarna moest hij als aalmoezenier der 

marine naar Londen. Snel daarna ontstond er een splitsing en ontstonden naast de 

verkennersgroep ook twee afdelingen van Jong Nederland.  

 

Hij ging als vlootaalmoezenier naar Nederlands Indië. Bij 

de begrafenis van de 2de Luitenant der Mariniers A.A.M. 

Born en de Marinier 3e klasse P.J.F.F. van Leeuwen in 

februari 1946 op het kerkhof van het vliegveld Tjililitan 

droeg hij de uitvaartmis op.      
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  
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