Scouts in naoorlogs Indié

‘Cher Dorscheid
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Gerard Adolf Maria (Cher) Dorscheidt wordt geboren op 22 juni 1928 te
Kerkrade. Hij was de zoon van Gerard Dorscheidt en Anna Rutten.

Hij was patrouille leider van de verkenners van
St. Willibrord in Bleijerheide, Kerkrade.

Hij was korporaal bij de Mariniers en is overleden
als gevolg van een dienstongeval op 1 mei 1949
te Sukaredjo, Nederlands Indié. Hij ligt begraven
op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya

Meer informatie
Gerard Adolf Maria Dorscheidt (oorlogsgravenstichting.nl)
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JEZUS -+ MARIA + GERARDUS + ANTONIUS
Waakt! want gij weet dag noch uur,
waarop de Heer komen zal (Math. 24-42
Ter liefdevolle nagedachtenis aan

CHER DORSCHEIDT

Korporaal der Mariniers
Lid van de J. I eg St. Antoni
Bleijerheide
P.L. RK. Verkenners St. Willibrord

De dierbare overledene werd geboren te Bleijerheide,
22 Juni 1928 en overleed tengevolge van een dienst-
ongeval op 1 Mei 1949 te Sockaredgo, Ned. O-Indié

Cher, vol energie en dadendrang, ben je paar Indié
gegaan. Je hebt daar gestaan temidden van dood en
verderf, als een voorbeeld voor je kameraden en als
cen man die tenvolle berekend was, voor de hem
toebedachte taak.

Reeds eenmaal gewond en hersteld heeft de dood je
tenslotte toch in dat verre land, van al je dierbaren
weggerukt.

God heeft het zo gewild!

Hij eiste het kostbaarste. wat je geven kon. je jonge
leven. Wij zullen nooit vergeten. dat je dit voor osze
zaak gebracht hebt.

Liefste ouders, dierbare zuster, hoe groot is uw smart
‘Wat hebt gij mijn thuiskomst reeds nabij gewaand.
doch God besliste anders.

Boven zal ik op U wachten! Samen met kleine Joke
zal ik U weerzien temidden van de eeuwigdurende
vreugde en blijdschap.

Lieve Moed h iet! God ft hen di

lN MEMOR'AM hi;vﬁe‘ bec{:..l' ‘wanhoop n bepf“ en die

DORSCH ElDT | De cerste dag van de Maria-maand werd ik opge-

CHER [ roepen voor Godstroon. Zijn heilige Moeder zal U
P i zeker de nodige troost en sterkte schenken,

(Korporaal bij de Mariniers) Dierb;rebh:ilf‘e.. vrlendcnl e:ul;ennl:un. slechts é&n

wens heb ik, dat gij veel, veel voor bidt.

* Geboren 22 Juni 1928 zijn dood trenren‘zlln vader, moeder, :l:n':ri.igroot-

1_ Overleden 1 Mei 1949 ;ﬁ:: e; :I::i‘ll:n ;l:él:leden. welke zijn ziel in aller

ZI] RUSTE IN VREDE

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.

Scouts in de oorlog
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