Joodse scouts

Rudolf Jan Polak is geboren op 14 april 1916 in Amsterdam. Hij was de zoon van Alexander
Abraham Polak en Jeannette Kiek. Zijn ouders trouwden op 1 juni 1904. Zijn vader was
violist in het Concertgebouworkest en hij had drie broers en een zus Nora Jeanette.

Hij werd in september 1937 welpenleider bij de 2e groep in Amsterdam. Zijn broer Herman
was groepsleider en hopman bij groep 11, Dunnewoldgroep.

Rudolf Jan ging rechten studeren aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit
van Amsterdam en haalde zijn doctoraal examen in juni 1939. Hij ging werken op een
advocatenkantoor en heeft de hele oorlog kunnen doorwerken met dank aan mr. Jan Wiarda,
die in de Raad van Toezicht van het kantoor zat. Wiarda zorgde in de oorlog voor een plaats
op een bevriend kantoor. Hij werkte daar onder een valse naam, mr. De Gruyter. Dat liep
allemaal heel glad. Na de oorlog waren er nog mensen die hem aanspraken met mr. De
Gruyter. De periode vanaf zijn beédiging tot aan zijn metamorfose deed hij in zijn eentje
praktijk. Hij kon niet naar buiten en kon zich niet op de rechtbank vertonen en deed de hele
dag niets anders dan conclusies schrijven in civiele zaken. Formeel had hij als joods jurist
een ‘Berufsverbot’, maar daar trok hij zich niet van aan.

Hij had ook in de oorlog veel geluk. In een interview zegt hij: ‘Op een dag liep ik haar mijn
huis. Vlakbij was een groentewinkel. Het meisje van de groentewinkel zag mij naar huis
lopen en rende naar buiten en zei dat de Sicherheitsdienst bij mij binnen zat. Toen ben ik
maar omgedraaid. Die lui hebben daar een week op mijn kamer gezeten en zijn toen
mopperend weggegaan. Daarna heb ik mijn spulletjes opgehaald en ben zo lang ergens
anders gaan zitten.’

Zijn broer Herman kwam terecht in Kamp Westerbork maar wist daar op 6 oktober 1944 te
ontsnappen. Zijn zus werd vermoord in vernietigingskamp Sobibor.

Hij overleed op 22 februari 2003 in Amsterdam.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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