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Joodse scouts   

Nathaniël Polak 
 

 

 

Nathaniël Tobijah Polak is geboren op 11 april 1869 in Veendam. Hij was de zoon van Jacob 

Polak en Fenna Israëls. Hij had een zus Judith (1857 – 1941). Nathaniël was classicus. Hij 

trouwde met Keetje Troostwijk. Na hun huwelijk verhuisden ze in 1915 naar Delft.     

 

Aan het gymnasium - waar ook Hebreeuws werd onderwezen - was hij als leraar Grieks en 

Latijns verbonden, in 1928 werd hij conrector. Tot aan zijn pensioen in 1934 zou hij aan het 

gymnasium werkzaam blijven. In 1918 overleed zijn vrouw Keetje. Zijn tweede vrouw, 

eveneens een Keetje Troostwijk (1880 – 1943), kwam in december 1919 uit Zwolle naar 

Delft. 

 

In 1918 werd hij gekozen in het 

afdelingsbestuur van de Afdeling Delft van het 

NPV. Ook Diemel, Koumans, Secundus en 

Denekamp werden bestuurslid.  

  

In 1921 werd hun dochter Johanna Fenna geboren. Een half jaartje later verhuisde het gezin 

naar de Van Speijkstraat 10 en daar woonden ze ook nog tijdens de oorlog. 

Naast zijn bestuurswerk voor de joodse gemeenschap was Polak als afgevaardigde van het 

kerkbestuur lid van het burgerlijk armbestuur. In dit armbestuur, in 1891 opgericht als 

'Armenzorg', was altijd een vertegenwoordiger van de joodse gemeente opgenomen. 

 

Op 5 maart 1943 werden alle nog in Delft wonende joden opgehaald door de politie. Ze 

waren van ’s middags vier tot twee uur ’s nachts aan het werk. Lopend en met een busje 

gingen de joodse inwoners naar het politiebureau aan de Oude Delft. Rechercheur Serne 

meldde dat op de Insulinde weg iemand 'iets zou hebben ingenomen'. Dokter Scheltema 

werd gewaarschuwd, maar die kon slechts constateren dat de gepensioneerde classicus dr. 

Polak inmiddels was overleden, waarschijnlijk aan een hartverlamming. Zijn vrouw en 

dochter werden afgevoerd en konden hun man en vader niet begraven. Zij werden 

omgebracht in vernietigingskamp Sobibor.  

 

Meer informatie 

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 4, 

1918, no. 40, 1918 » 1918-06 - Pag. 32 | Delpher 

Nathaniël Tobijah Polak – joods monument 

Overlijden Nathaniël Tobijah Polak op 5 maart 1943 te Delft » Open Archieven  

Registratie Nathaniël Tobijah Polak op 12 april 1869 » Open Archieven 

Registratie Nathaniël Tobijah Polak & Keetje Troostwijk & Keetje Troostwijk & Johanna 

Fenna Polak (uit de periode 1908-1939) te Delft » Open Archieven 

Overlijden Keetje Troostwijk op 13 maart 1943 te Sobibor (Polen) » Open Archieven 

  

https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:001552005:00032&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22padvinder%22%29&query=polak&coll=dts&sortfield=date&rowid=1
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:001552005:00032&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22padvinder%22%29&query=polak&coll=dts&sortfield=date&rowid=1
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/228495/nathaniel-tobijah-polak
https://www.openarchieven.nl/ade:627b8b18-4025-11e5-9d8f-ef28bea42578/nl
https://www.openarchieven.nl/saa:59a8db48-8c00-4db6-9897-de38feeac9d9
https://www.openarchieven.nl/ade:e823ae6e-d6b1-ec50-d9d3-6d45886054ca
https://www.openarchieven.nl/ade:e823ae6e-d6b1-ec50-d9d3-6d45886054ca
https://www.openarchieven.nl/ade:629d6774-4025-11e5-9db4-37dc5663b3d7
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

