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Joodse scouts   

Bram Hamel 

 
  

Abraham (Bram) Hamel is geboren op 4 februari 1926 in Hilversum. Hij was 

de zoon van Jacob Hamel (1892-1942) en Fenny de Vries. Hij had twee 

broers, Israël Isidor (Ies) (1912) en Philip (Flip) (1916), en een zusje Evelien 

(Eef) (1914). Het gezin was Joods.   

 

Bram is een kleinzoon van de oprichter van de N.V. Gooische Metaalhandel 

I. Hamel & Zonen aan de Groest 81. Het gezin woonde op de Gijsbrecht van 

Amstelstraat 100. Zijn vader gaf samen met twee ooms leiding aan het bedrijf. De N.V. 

Gooise Metaalhandel I. Hamel & zonen was voor de oorlog één van de 

grootste en gezichtsbepalende ondernemingen van Hilversum, met 

een werkplaats en winkel aan de Groest.  

 

Bram was een vrolijke jongen en lid van de welpen van één van de 

padvindersgroepen in Hilversum. Hij voetbalde bij SC 't Gooi. Zijn 

broer Philip (Flip) Hamel trouwde in 1941 met Sara (Linie) Bolle. 

 

Verordening 48/41 van 12 maart 1941 verordende de verwijdering van 

Joden uit het bedrijfsleven. De Duitse autoriteiten verzochten de 

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland om lijsten aan te leveren van alle 

winkels in de regio met een joodse eigenaar. Van de 80 ondernemers in het vooroorlogse 

Hilversum, kwamen er in mei 1942 twintig in beheer bij zogenaamde Verwaltung-

Treuhänder, door de bezetter aangestelde bewindvoerders. Hun taak was bedrijven van 

joodse ondernemers over te nemen, te ariseren (oftewel verkopen) dan wel te liquideren.  

 

Bram en zijn familie doken korte tijd onder in Amsterdam en kwamen toen terecht in de buurt 

van Doorn.  Na een half jaar werden ze daar, als gevolg van verraad, door de Duitsers 

weggehaald. Bram, zijn vader, broer Flip en schoonzus Linie kwamen terecht in Kamp 

Westerbork. Zijn vader werd op 24 juli 1942 vanuit Westerbork naar concentratiekamp 

Auschwitz getransporteerd en daar op 30 september vermoord. Bram werd met het 16e 

transport, samen met 2397 andere gevangenen, op 29 juni 1943 naar het vernietigingskamp 

Sobibor gedeporteerd. Ook hij werd  direct na aankomst, op 2 juli 1943, vermoord. Zijn broer 

Flip en schoonzus Linie gingen op 13 juli naar Sobibor en werden drie dagen later, direct na 

aankomst, vermoord. 

 

Zijn moeder en broer Ies hebben via een Hilversumse 

kapper, een nieuw onderduikadres in ’s-Graveland 

kunnen vinden. Zus Eef en haar man Flip Krant 

kwamen terecht op een onderduikadres in Bussum.  

 

Zijn nichtje Sannie Hamel probeerde met haar familie 

naar Zwitserland te vluchten. Ze werd in België 
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opgepakt en kwam terecht in vernietigingskamp Auschwitz waar ze op 15-jarige leeftijd werd 

vermoord.  

 

Voor het huis van de familie Hamel werd een Stolpersteine voor Bram en zijn vader 

geplaatst. Bram Hamel wordt samen met zijn nichtje Sannie Hamel op de gedenksteen 

van Het Nieuwe Lyceum genoemd. De plaquette werd verplaatst naar het schoolgebouw aan 

de Witte Kruislaan en is nu te vinden op de voormalige Oude begraafplaats 'Gedenk te 

Sterven', achter de Grote Kerk.  

 

Meer informatie 

Abraham Hamel – Joods monument 

Abraham Hamel - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie 

Het Persoonsbewijs | Stichting Hilversum in de Oorlog  

Toespraak burgemeester herdenkingsbijeenkomst 4 mei in Theater Gooiland | Hilversum 

Mediastad 

Hilversum, monument 'Het Nieuwe Lyceum' | Oorlogsgravenstichting 

Bram (Abraham) Hamel - Stichting de Hof 

Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution | 01020402 110 - Dokumente mit 

Namen ab HAMBURGER, Kaatje | 01020402 110 - Dokumente mit Namen ab 

HAMBURGER, Kaatje 

Abraham Hamel (Hilversum, 4 februari 1926 - Sobibor, 2 juli 1943) - Netwerk 

Oorlogsbronnen 

Sobibórtransporten - Wikipedia 

Abraham Hamel (1926 - 1943) - Genealogy 

Israël Isidor (Ies) Hamel (1912 - 1994) - Genealogy 

Foto: Het persoonsbewijs van Bram Hamel met de 'J-stempel'. Collectie Hilversum in de 

Oorlog. Bruikleen familie Hamel 

Foto: Bram Hamel als welp.   

Foto: Pasfoto van Bram Hamel. Collectie Hilversum in de Oorlog. Bruikleen familie Hamel 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/133289/abraham-hamel
https://collecties.kampwesterbork.nl/persoon/https%3A%2F%2Fkampwesterbork.nl%2Fdata%2Fperson%2F14951548
https://www.hilversumindeoorlog.nl/artikelen/dagelijks-leven/890267_het-persoonsbewijs
https://hilversum.nl/toespraak-burgemeester-herdenkingsbijeenkomst-4-mei-in-theater-gooiland
https://hilversum.nl/toespraak-burgemeester-herdenkingsbijeenkomst-4-mei-in-theater-gooiland
https://oorlogsgravenstichting.nl/monumenten/hilversum-monument-het-nieuwe-lyceum
https://stichtingdehof.nl/bram-abraham-hamel/
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/130301914
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/130301914
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/130301914
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/f084563c-72a8-41ce-8422-f802294c7178
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/f084563c-72a8-41ce-8422-f802294c7178
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sobib%C3%B3rtransporten
https://www.geni.com/people/Abraham-Hamel/6000000040613120499
https://www.geni.com/people/Isra%C3%ABl-Isidor-Ies-Hamel/6000000032176642085
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

