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Scouts in de hulpverlening 

Mik Vlietstra 
 

 

 

Martinus (Mik) Vlietstra is geboren op 27 november 1920 in Amsterdam. Hij was de zoon van 

Dirk Klaas Vlietstra en Maria Catharina Philomenia van de Weijer. Zijn vader was brigadier-

rechercheur bij de Politie in Amsterdam. De familie was katholiek.  

 

Hij woonde met zijn ouders, broers Dirk (1915) en Anne (1912) en zus Maria (1918) op 

Baarsjesweg 208 Amsterdam en was kantoorbediende bij een scheepvaart bedrijf. 

 

Mik was voor de oorlog vaandrig in Amsterdam.    

 

Na de bevrijding van Amsterdam was hij, net als heel veel oud scouts, actief in de 

hulpverlening. Hij kwam op een gegeven moment terecht op het Centraal Station voor de 

hulp bij de repatriëringdienst. Langzamerhand kwamen de mannen uit Duitsland terug en 

werd op het CS een ontvangstcentrum gemaakt. Ieder die aankwam moest zich hier melden 

en werd dan ook van alles voorzien. Mik maakte hier kennis met Ton Gräber en Leo 

Roelofsen, scouts van de Jan van Riebeekgroep. Ook zij werden op allerlei plekken ingezet 

en hadden eerste hulp verleent tijdens de aanslag op de Dam op 7 mei. Mik werd door de 

jongens gevraagd om zich aan te sluiten bij de stam van de groep die op 19 mei was 

opgericht. Baas Vlietstra werd assistent voortrekkersleider. 

 

In de zomer van 1945 maakten de 

voortrekkers een tocht door 

Nederland. Naast de 

vriendengroep met Ton Gräber, 

Bob Keyzer, Doeke van der Werf, 

Leo Roelofsen, Jan van 

Wageningen en Henk Hemminga, 

ging ook Mik als leider mee.. Met 

deze zomerse trektocht vierden ze 

het einde van "de gevangenschap 

in eigen land", zoals de padvinders 

het noemen. Ze verheugden zich 

erop om weer vrij door Nederland 

te trekken, te kamperen en zich 

weer vrije mensen te voelen. De 

tocht van de jongens geeft goed 

aan hoe moeilijk het is om te 

reizen door Nederland. Goede fietsen zijn er niet, de Duitsers hebben de meeste ingepikt. 

Treinen rijden er nog maar amper. Liften kan, maar er rijden weinig auto's. Nederland is 

verdeeld in drie zones en zonder vergunning van de ene zone naar de andere reizen mag 

niet. De scouts hebben geluk, want dankzij de goede samenwerking tussen het Militair 

Gezag en de Scouting kregen ze een reisvergunning. Als reden staat erbij: de jongens 

hebben hard gewerkt en moeten voor herstel van gezondheid naar buiten. Een ander 
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probleem, minder eenvoudig op te lossen, zijn de distributiebonnen. Die uit Amsterdam zijn 

niet in andere zones geldig. Een uitdaging, noemen de avonturiers hun zomerse zwerftocht 

dan ook.  

 

Tijdens de oorlog was de SD op zoek naar één van de broers Vlietstra. Hun vader kon of 

wilde niets zeggen over zijn verblijfplaats en de SD heeft toen zijn broer Dirk, een 

poliopatiënt, meegenomen. Hij op 18 mei 1942 als dwangarbeider in het kader van de 

Arbeitseinsatz tewerkgesteld in Duitsland. Dirk werd gedwongen te spelen als pianist in 

Krefeld. Hij een Brits bombardement kwam een vliegtuigbom op de feestzaal terecht, Dirk 

kon door zijn handicap niet op tijd wegkomen en kwam hierbij om. Zijn broer Anne werd op 8 

juni 1942 als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz tewerkgesteld in Duitsland.  

 

Na de oorlog wordt Mik psycholoog. Hij verhuisd in 1952 naar Eibergen waar hij gaat werken 

bij de Rekkense Inrichtingen. 
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://de-dam-zevenmei1945.nl/nl/ton-graber/
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