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Scouts in de hulpverlening 

Arie Jan van den Heuvel 
 

 

 

Arie Jan van den Heuvel is geboren op 6 augustus 1896 in Numansdorp. Hij was de zoon 

van Willem van den Heuvel (1869) en Johanna Korbijn (1870-1940). 

 

Hij trouwde op 18 september 1919 in Numansdorp met Jacomijntje Sizoo (1898-1979). Ze 

hadden twee dochters, Johanna (1920) en Arendje Len (1934). Hij was leraar en ze 

verhuisden in november 1935 naar Alblasserdam waar hij leraar werd op de lagere school 

Deze school kreeg later de naam Prinses Marijkeschool. Meester de Kramer was hoofd van 

de school.  

 

Op 16 december 1936 werd in Kinderdijk Groep 1 Louis Wesselsgroep opgericht. Er werd 

begonnen met verkenners, maar al binnen een jaar kwamen ook de stam en de welpen van 

de grond. De stam van de groep heette de Kit Carsonstam. In oktober 1938 verscheen het 

eerste nummer van het clubblad De Molenwiek, dat als snel samen met de afdeling 

Kinderdijk van het NPG werd uitgegeven. Arie trad op als corrector van het groepsblad 

Molenwiek. Hij was vlak voor de oorlog penningmeester van de groepscommissie. Hij was 

nog penningmeester toen Scouting verboden werd op 2 april 1941 en de groepskas 

overgedragen moest worden aan de bezetter.  

 

Tijdens de oorlog was Arie Jan, onder andere samen met Jan Hardam, groepsleider van de 

groep vlak voor de oorlog, actief bij de Transportcolonne van de Afdeling Alblasserdam van 

het Roode-Kruis. In november 1944 werd aan de afdeling Dordrecht een verzoek gedaan 

een legitimatie bewijs met armband beschikbaar te stellen voor de betrokken Rode 

Kruisleden. Tijdens de oorlog werd de school 1,5 jaar gevorderd door de Wehrmacht, 

waardoor de kinderen geen les konden krijgen.   

 

De capitulatie van Duitsland ging in op 5 mei 1945. Vanaf dat moment begonnen Canadese 

en Britse troepen hun opmars naar het westen van Nederland, volgens een vooraf bepaald 

plan waarbij per dag tot een bepaalde lijn werd opgerukt. Alblasserdam moest nog enkele 

dagen wachten op haar bevrijding. Volgens de gemaakte afspraken zouden Duitse troepen 

in hun legering blijven totdat de geallieerden arriveerden. Ze mochten alleen ontwapend 

worden door de geallieerden zelf. De Binnenlandse Strijdkrachten (het verzet) had geen 

bevoegdheid om Duitse militairen aan te houden, maar hield zich bezig met het opsporen en 

arresteren van NSB’ers, landverraders en zwarthandelaren. Samen met meester De Kramer, 

hoofd van de Orde Dienst, voerde Arie Jan onderhandelingen met Rudi Babliovski over de 

inzet van de Binnenlandse Strijdkrachten en de Ordedienst vlak voor de naderende 

bevrijding. Afgesproken werd dat de BS en de OD, ongewapend, dienst mochten doen. Ook 

kreeg de OD toestemming het hoofdkwartier in het Waardhuis te vestigen. Verder gingen de 

toezeggingen van de Duitsers niet. Ze bleven hun gezag in Alblasserdam handhaven en zelf 

op zondag 8 mei wist de bezetter nog zijn wetten op te leggen aan de burgers. Ze veegden 

De Dam schoon en iedereen moest binnenblijven. Er was alleen toestemming om de vlag uit 

te steken van de toren van de Nederlands Hervormde Kerk.  
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Hij overleed op 16 juni 1957 in Alblasserdam. Hij werd met zijn vrouw 

begraven op de Algemene Begraafplaats Oude Torenhof in 

Alblasserdam. 

 

Meer informatie 

Alblasserdam bevrijdt 1945 

Huwelijk Arie Jan van den Heuvel & Willem van den Heuvel & 

Johanna Korbijn & Jacomijntje Sizoo & Nicolaas Alexander Sizoo & 

Arendje Lena van Eijk op 18 september 1919 te Numansdorp » Open 

Archieven  

Registratie Arie Jan van den Heuvel & Jacomijntje Sizoo & Johanna Engelina Sizoo in 1880 

» Open Archieven 

Archief Scouting Alblasserdam, Berkenbast 1937 – 1 en Molenwiek 1939-4 

Alblasserdam - Algemene Begraafplaats "Oude Torenhof"  

Hulpbronnen Dordrecht 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.hvwa.nl/site/assets/files/1441/alblasserdam_bevrijd_1945.pdf
https://www.openarchieven.nl/rad:262E3A28-90F1-488C-B641-5DAD85827639
https://www.openarchieven.nl/rad:262E3A28-90F1-488C-B641-5DAD85827639
https://www.openarchieven.nl/rad:262E3A28-90F1-488C-B641-5DAD85827639
https://www.openarchieven.nl/rad:262E3A28-90F1-488C-B641-5DAD85827639
https://www.openarchieven.nl/srt:5394292C-A9DD-4F00-ACE0-6A601DC7CF80?six=1&name=Jacomijntje+Sizoo&archive=srt
https://www.openarchieven.nl/srt:5394292C-A9DD-4F00-ACE0-6A601DC7CF80?six=1&name=Jacomijntje+Sizoo&archive=srt
https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?sortpers=geboren&command=showgraf&bgp=20&grafid=6290&char=H
https://www.dordtenazoeker.nl/hulpbronnendordrecht/rodekruis175_45/
http://vrijheid.scouting.nl/

