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Scoutinggroepen vernoemd 

George Maduro 
 

 

 

George John Lionel Maduro is geboren op 15 juli 1916 in Willemstad, Curaçao. Hij was de 

enige zoon van de Sefardisch-Joodse Joshua Maduro en Rebecca Levy. 

 

In 1926 werd hij naar Den Haag gestuurd, waar hij naar de 5de en 

6de klas van de lagere school ging en daarna naar het gymnasium. 

In 1934 ging hij in Leiden rechten studeren. In 1939 werd Maduro 

benoemd tot reserve-tweede luitenant bij de Cavalerie.  

 

Tijdens de meidagen van 1940 was hij in Den Haag gelegerd als 

reserveofficier bij de Huzaren. Onder zijn leiding werd de door de 

Duitsers bezette Villa Leeuwenbergh bij Leidschendam veroverd en 

werden Duitse parachutisten krijgsgevangen gemaakt. Toen het 

Nederlandse leger had gecapituleerd, werd Maduro 

als krijgsgevangene opgesloten. Hij was even op vrije voeten, maar 

hij werd weer opgepakt en opgesloten in het 

Oranjehotel in Scheveningen. Toen hij na een half jaar werd 

vrijgelaten, hadden de Duitsers voor Joden het dragen van 

de Jodenster verplicht gesteld. Maduro weigerde de Jodenster te 

dragen en dook onder bij onder meer jonkvrouw Christine Wttewaall 

van Stoetwegen. Voor het huis aan de Frederik Hendriklaan 111, een 

van zijn onderduikadressen, ligt nu een Stolperstein. 

 

George was samen met zijn vriend Oncko Wttewaall van Stoetwegen bij het verzet 

betrokken. Zij hadden voor de ondergrondse wapens uit Duitse barakken gestolen en 

spionageactiviteiten uitgevoerd, zoals het verzamelen van inlichtingen over vijandelijke 

doelen. 

 

Na een tweede arrestatie in juni 1941, besloot hij naar het zuiden te vertrekken met een 

aantal neergeschoten geallieerde piloten met het plan naar Engeland te ontkomen om zich 

daar bij het bevrijdingsleger aan te sluiten. Dit mislukte. Door verraad werd hij op 4 

september 1943 gearresteerd in Charlesville aan de Franse grens en gevangen gezet in 

Straatsburg. In de gevangenis van Saarbrücken ondernam hij twee pogingen om te 

ontsnappen met Oncko. In november 1944 werd hij 

overgebracht naar het concentratiekamp 

Dachau. Vlak voor de bevrijding van het kamp 

door Amerikaanse troepen, overleed Maduro op 8 februari 

1945 op 28-jarige leeftijd aan vlektyfus.  

 

Op 9 mei 1946 werd Maduro postuum de Ridder 4e klasse 

der Militaire Willems-Orde toegekend, omdat hij zich tijdens 

de Meidagen heeft onderscheiden met een persoonlijk 

geleide aanval op een Duitse stelling bij Villa 
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Leeuwenbergh (tegenwoordig Buitengoed Dorrepaal) in Leidschendam. Hij is de enige 

Nederlander van Antilliaanse afkomst die deze onderscheiding heeft ontvangen. Ook ontving 

hij postuum het Verzets-herdenkingskruis. 

 

Op Curaçao bestond na de oorlog een padvindersgroep met de naam George Maduro Groep 

8.  

 

Na de Tweede Wereldoorlog hebben de ouders van George 

Maduro het startkapitaal beschikbaar gesteld voor 

een miniatuurstad, Madurodam, die in 1952 in Den 

Haag werd geopend. Madurodam wordt door de familie 

beschouwd als monument voor hun enige zoon. Jaarlijks 

organiseert Madurodam de Nationale Kinderherdenking op 4 

mei. Sinds 2019 is Scouting nauw betrokken bij de deze 

herdenking bij Madurodam. Een groot aantal welpen uit heel 

Nederland neemt ieder jaar deel, de welpen uit Den Haag zijn 

betrokken bij de ceremonie en namens Scouting wordt een 

krans gelegd.  

 

Meer informatie 

George Maduro - Wikipedia 

Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden » 01 sep 1959 - Art. 77 | 

Delpher 

George Maduro (1916-1945) en Madurodam – Joods Erfgoed Den Haag  

George John Lionel Maduro | Oorlogsgravenstichting  

Den Haag, monument voor George Maduro - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal 

Comité 4 en 5 mei 

Amersfoort, monument voor de Gevallenen der Cavalerie 1946-1949 - Nationaal Comité 4 en 

5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei 

George John Lionel Maduro | Erelijst van Gevallenen 1940-1945 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Maduro
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010405876:mpeg21:a0077
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010405876:mpeg21:a0077
https://www.joodserfgoeddenhaag.nl/george-maduro-1916-1945-en-madurodam/
https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/98439/george-john-lionel-maduro
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/2400/den-haag-monument-voor-george-maduro
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/2400/den-haag-monument-voor-george-maduro
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