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Scoutinggroepen ondergronds 

Velpsche Woudloopers en de Olmen Velp 

 
 
 
 

Scoutinggroep de Velpsche Woudloopers en de Olmen is één van de oudste 

Scoutinggroepen van Nederland. Op 1 januari 1930 ontstond in Arnhem een eerste 

Scoutinggroep door een splitsing van de Velpsche Woudloopers en de nieuwe groep, de 

Veluwsche Verkenners.  

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog deden in 1941 de Duitse bezetters een poging tot integratie 

van de Nederlandse Padvinders Vereniging (NPV) in een nazi-jeugdbeweging. De Nationale 

Padvindersraad wees dit voorstel hardnekkig van de hand. De Duitse bezetters besloten 

hierop voortzetting van iedere Scoutingactiviteit te verbieden. De Velpsche Woudloopers 

raakte al haar bezittingen kwijt en kon alleen nog in het geheim in kleine bijeenkomsten bij 

elkaar komen. Er wordt gezegd dat de week voordat het clubhuis aan de nazi- 

jeugdbeweging werd overgedragen, er ingebroken is in het clubhuis en veel Scouting 

materialen ontvreemd werden. Deze doken vermoedelijk na de oorlog weer op en werden 

weer door de Velpsche Woudloopers gebruikt.  

 

Een aantal leden zijn tijden de oorlog actief geweest in het verzet. Oud lid San van den Wall 

Bake ging als militair in krijgsgevangenschap en hielp met het ontsnappen van 

krijgsgevangenen. Arend Schulte was voor de oorlog naar Nederlands Indië vertrokken en 

werd in de oorlog als krijgsgevangene en dwangarbeider tewerkgesteld aan de spoorlijn op 

Sumatra. De voortrekkers Eugène Hooijer, Wim Bijl en Bob van Beek doken onder op 

landgoed De Bedelaar om aan de Arbeitseinsatz (dwangarbeid) in Duitsland te ontkomen. 

Piet Dalmeijer werd in 1944 gearresteerd, kwam terecht in kamp Amersfoort en werd 

uiteindelijk overgebracht naar een satelietkamp van het concentratiekamp Buchenwald. Daar 

overleed hij in maart 1945. 

  

Meer informatie 

Scouting Velpsche Woudloopers en de Olmen 

Velpschecourant.nl - de-velpsche-woudloopers 

  

 

 

 
 
 
 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.scoutingvelp.nl/
http://www.velpschecourant.nl/wb/pages/organisaties-velp/padvinderij-scouting-in-velp/de-velpsche-woudloopers.php
http://vrijheid.scouting.nl/

