Scoutinggroepen ondergronds

In de oorlog zijn een aantal jongens, waaronder Jos Jeukens, Theo Huygens, een zoon van
gemeentearchitect Span en nog enkelen jongens begonnen met het draaien van een
verkennersgroep in Elst. De bijeenkomsten vonden plaats in de bovenzaal van het rooms-
katholieke verenigingsgebouw “Het Centrum”, het pand waar nu apotheek De Batouwe in de
Dorpsstraat is gevestigd. De leiding was in handen van gidsenleidster Hannie Huygens en
werd later aangevuld met Wout Franken. De groep werd later opgeheven omdat er over
gepraat werd; het werd te gevaarlijk want het mocht niet van de Duitsers.

Meer informatie
1946 — 1957 — Scouting Elst (werenfridusgroep.nl)

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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