Scoutinggroepen ondergronds

St. Tarcisiusgrnen, Elll}

Nadat in 1930 de landelijke jeugdbeweging voor Katholieke Verkenners was opgericht,
startte op 6 januari 1931 de St. Tarcisiusgroep in Ede met het spel van verkennen. In 1937
nam de groep deel aan de 5e Wereld Jamboree in Vogelenzang.

Op 2 april 1941 werd Scouting verboden, maar een aantal

leden van de groep hield stiekem, onder leiding van onder

andere Hopman Henk Wildenburg, geheime opkomsten. In
1942 houden ze een illegaal kamp in Achterberg.

Meer informatie
Geschiedenis - Scouting Tarcisius Ede (tarcisius-ede.nl)
artikel-100-jaar-Scouting-De-Zandloper-2013.pdf

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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