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Scoutinggroepen ondergronds 

Lodewijksgroep Leiden 
 
 
 
 
Op 8 december 1934 werd in Leiden de katholieke Sint Lodewijksgroep opgericht. De 

welpen kwamen samen op de Garenmarkt 36 en de verkenners hadden een eigen blokhut 

bij de Lodewijkskerk. In 1937 nam de groep deel aan de 5e Wereld Jamboree in 

Vogelenzang en werd begonnen met voortrekkers.  

 

Na het verbod op Scouting kwamen de verkenners van de Sint Lodewijksgroep illegaal 

samen. Er werd gedraaid op de Garenmarkt 36, dat goed geblindeerd kon worden. De 

verkenners gingen zelfs stiekem op kamp, vaak in de buurt, zoals een boerderij in Oude Ade 

of Zoeterwoude.  

 

Pater Thomassen van het Bonaventura hoorde dat de verkenners nog steeds 

samenkwamen en wilde ook met een aantal leerlingen een verkennersgroep oprichten. Het 

bestuur van de Sint Lodewijksgroep raadde dit af en liet de jongens meedraaien met de 

ondergrondse verkennersgroep. Iedere zaterdag kwamen de jongens samen en het tweede 

lustrum werd door de groep groots gevierd op zondag 10 december 1944. Voor de oorlog 

werd de verjaardag gevierd op de zondag, het dichtst bij de oprichtingsdatum 8 december 

lag, met een kerkdienst, een ontbijt en een spel of een film. Ook tijdens de oorlog werd het 

ontbijt niet vergeten en dat terwijl de Bezetter probeerde om de stad uit te hongeren. Toen 

op zondag 10 december het feest in volle gang was, werd iedereen opgeschrikt door 

explosies. Ook op maandag ging het bombardement door.    

 

Op 10 en 11 december 1944 werd Leiden gebombardeerd door Engelse RAF vliegtuigen. De 

bombardementen misten hun doel. Woonwijken in de buurt van Leidse stations werden 

geraakt met veel burgerslachtoffers als gevolg. De beoogde doelen van de bombardementen 

waren het spoor en stations. Over het spoor werden namelijk Duitse V2 raketten vervoerd 

naar Den Haag. Het hoofdstation van Leiden en station ‘t Spoortje waren overslaglocaties en 

daarom doelwit van de bombardementen. Als gevolg van de bombardementen zijn tenminste 

60 personen overleden en zijn er meer dan 100 gewonden. De bombardementen werden 

niet genoemd als doodsoorzaak in rouwadvertenties, maar omschreven als noodlottig 

ongeval. Verkenner Hein Dieben kwam hierbij om.  

 

De oudste verkenner werden tegen het eind van de oorlog actief bij de luchtbeschermings-

dienst. Deze dienst bestond volledig uit vrijwilligers en werd ingezet bij brand en ander 

moeilijkheden van burgers. De verkenners werden ondergebracht bij de verbindingsdienst. 

Na de mislukte Slag om Arnhem in september 1944 besloten de Duitsers de grote steden uit 

te hongeren. De Meelfabriek in Leiden werd gesloten en bewaakt. De verkenners van de Sint 

Lodewijksgroep hebben het verzet geholpen om met platbodems de meelfabriek vanaf de 

achterzijde leeg te halen en het meel naar de bakkers in de stad te brengen. Aan het einde 

van de oorlog hielpen ze ook met het verzamelen van eten bij de voedseldroppingen van de 

geallieerden.  
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De groep heeft in de oorlog drie mensen verloren. Vaandrig Karel Rosdorff, die door ziekte 

overleed in een Japans krijgsgevangenkamp in Nederlands-Indië, Loe Larssen, een welp die 

tijdens de oorlog bij een auto ongeluk omkwam, en Hein Dieben, de verkenner die sneuvelde 

bij het bombardement op 11 december 1944.  

 

Na de oorlog is Scouting populair. Er 

kwamen twee hordes bij en op een 

gegeven moment werd één van de 

verkennersgroepen een waterscoutinggroep. De groep blijft gebruik maken van de 

garenmarkt en de blokhut bij de Lodewijkskerk, maar gaat ook gebruik maken van de zolder 

van de Rapenburgschool. Na ups en downs in de daaropvolgende jaren wordt de hele groep 

in 1973 een waterscoutinggroep en een jaar later worden de meisjes van de Lidiagroep lid. 

De groep is nog steeds actief.   

 

Meer informatie 

De geschiedenis van de Sint Lodewijksgroep 1934 - 1984, door Ton 

Prins e.a. 

Geschiedenis – Lodewijksgroep Leiden 

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://lodewijksgroep.nl/geschiedenis
http://vrijheid.scouting.nl/

